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Hemelvaart en Pinksteren

Hoe vier je als gelovige een christelijke feestdag? 
Je wilt herbeleven, feestelijk 
vieren. 
Zo gedenken we op donder-
dag 9 mei dat Jesus in de 
hemel wordt opgenomen 
(Lukas 24:51 en Handelingen 
1:1-11) en op zondag 19 mei 
dat de heilige (met een 
kleine letter, net als hemelse 
Vader) Geest op zijn leerlin-
gen wordt uitgestort (Hande-
lingen 2:1-13). 
De bekendste belijdenis uit 
de vierde en vijfde eeuw 
vermeldt ‘opgevaren ten 
hemel’, maar terwijl over 
messias Jesus zes van de 
twaalf artikelen van de belij-
denis gaan vind je over de 
heilige Geest alleen dat wij 
in Hem geloven. Dat kun je 
begrijpen als je weet dat in 
die tijd hevige strijd woedde 
rond de leer over wie Jesus 
was, de christologie. Dat je 
over de heilige Geest weinig 
vindt houdt verband met de 
strijd tegen de nogal wilde 
pinksterbeweging van de 
Montanisten die rond 200 
overal onrust en verwarring 
bracht – daarna zweeg de 
kerk liever over de Geest. 

Om dezelfde reden vind je in 
de belijdenis van de oude 
kerk niets over Israël. 
Omdat de kerk vanaf jodenhater Marcion (†160) griezelig 
antisemitisch was. De bijbel (nog alleen het oude testament!) 
werd in het grieks (LXX/Septuaginta) gelezen, want bijna 
niemand van de oude kerkvaders las hebreeuws! – uitzonde-
ringen: Origenes (†254) en Hieronymus (†420).
In 1963/64 was ik achttien en ‘navigator’. De Navigators was 
een beweging voor bijbelstudie, vanuit het nazorgwerk van 
Billy Graham. Ik ging trouw naar Woudschoten/Zeist voor hun 

conferenties en genoot van 
de toespraken van Erik 
Veenhuizen en George 
Winston, de sfeer en de 
gezangen uit de Youth for 
Christ-bundel. In die tijd 
schreef de gereformeerde 
ds. Molenaar (1911-1961) uit 
Renswoude een boek: ‘De 
doop met de Heilige Geest’. 
Hij had lang naar de volheid 
van de heilige Geest 
verlangd en vond kort voor 
zijn dood wat hij zocht. Ik 
las zijn boek en was enthou-
siast – zoiets wilde ik ook. Bij 
de Navigators waren ze daar 
niet blij mee: zij wilden een 
band met de kerken houden 
en vreesden daarom al te 
charismatische vernieuwing. 
Ik leerde dit van ze: de 
heilige Geest was God-in-
actie, de naam van God 
wanneer mensen gaan doen 
wat God van ze vraagt. Een 
prima beschrijving. 

Terstond dreef de 
Geest Jesus uit naar de 
woestijn….  
(Markus 1:12)
Na zijn doop daalt de Geest 
op Jesus neer en hij hoort:  
“Jij bent mijn zoon, de 
geliefde, in jou vind Ik 
vreugde!”  

Dat is bijzonder, maar niet uniek, want het gebeurt in het 
leven van elke christen! Je zoekt God (of zoekt God jou?), je 
tobt en twijfelt tot je, opeens of na lang zoeken en vragen, 
merkt: “Ik sta niet meer ver van God, maar ervaar Hem nu als 
mijn Vader, hoor nu met hart en ziel bij Hem. Ook ik ben nu 
zijn geliefde dochter of zoon. 
Een hoogtepunt in je leven, je kunt je geluk niet op.  
En dan …. komt er een koude douche, tien tegelijk vaak. 
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COLUMN

Marcel Barnard

Pasen en Hemelvaart als virtu(re)ality
Wat is echt en wat is nep? Wat is waar en wat is nie virtu t 
waar? Hoe verhoudt zich de dagdagelijkse wereld waarin ik 
leef tot de virtual reality, die wereld van bits en bytes die 
toch ook een werkelijkheid is, al is zij niet aan tijd en ruimte 
gebonden? Prangende vragen in onze door info-technolo-
gie beheerste wereld. 

De Israëlische hoogleraar Sam Lehman-Wilzig stelt dat 
mensen altijd al virtueel leven. Hij bedoelt daarmee dat ze 
altijd op zoek zijn naar wat de werkelijkheid waarin wij 
leven kàn zijn, kàn worden, wat zij in potentie is. Zo 
beschouwd is bijvoorbeeld een middeleeuwse kathedraal 
een virtuele werkelijkheid. Een afspiegeling van de hemel, 
van de wereld van het geloof, ‘van de waarheid van wat we 
niet zien’ (Hebr.11:1). Maar het is duidelijk dat een kathe-
draal ook op allerlei manieren met de dagdagelijkse wereld 
verbonden is. Denk alleen al aan bouwtechniek en kunst-
historische stromingen. En aan de mensen die de kathe-
drale ruimte tot een levende plek maken. Het ‘reële’ en 
‘virtuele’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom 
schuift Lehman-Wilzig die noties reëel en virtueel ineen tot 
één term, virtu(re)ality: een realiteit die voor een klein of 
groot deel aan onze dagelijkse werkelijkheid ontsnapt, 
maar nooit helemaal.

De verrezen Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. En zij 
zoeken het verschijnsel te begrijpen. Die verschijning die 
daar door gesloten deuren binnenkomt heeft een virtuele 
kant, iets wat ontsnapt aan de natuurwetten, wat aan de 
natuurwetten voorbij is. Meta-fysica, zo u wilt. Maar voor 
de eerste christenen die dit verhaal optekenden en doorver-
telden ging het niet alleen om die dode die leeft en door 
een gesloten deur binnenkomt – dat kan alleen in een 
virtuele werkelijkheid. Zij zoeken naar een verband met de 
werkelijkheid waarin zij zelf leefden. Ze willen zich er niet 
bij neerleggen dat wat ze zagen een hologram was, een 
spook. Ze gaan op zoek naar de concrete, lichamelijke, 
materiële, aardse kant van het verhaal. 

Die vinden ze op twee manieren. Ten eerste wijzen ze op 
de wonden die ze aan Christus’ zijde, en in zijn handen en 
voeten zien. En die Thomas, de scepticus, ‘de wetenschap-
per’, ook mag voelen. Daarmee valt het volle accent op de 
gewonde werkelijkheid waarin die eerste christenen leef-
den. Het verhaal van deze gewonde èn verrezen Jezus 
wordt dan het verhaal van deze werkelijkheid anders. Van 
wat deze wereld kan zijn, een opstandingswereld aan het 
lijden voorbij, van wat deze wereld in potentie is. De eerste 
christenen die dit verhaal optekenen creëren zo een ruimte 
en scheppen zich een identiteit waarin zij kunnen ontsnap-
pen aan de heersende structuren, die ze op die manier ook 
kritiseren of zelfs destabiliseren. Deze werkelijkheid zal een 
opstandingswerkelijkheid zijn.

Daarom mag ook de geloofspraktijk geen luchtfietserij 
worden. Zeker niet nadat Jezus voorgoed uit onze werke-
lijkheid is heengegaan, na Hemelvaart. Daarom, ten 
tweede, wordt de centrale ritus voor die eerste christelijke 
gemeente een maaltijd, de eucharistie. Zo had Jezus het 
zelf ook gedaan na zijn opstanding. Als de leerlingen zijn 
wezen vissen en aan wal komen, staat Jezus daar op het 
strand te barbecueën. Hij heeft een vuurtje gestookt en 
bakt wat brood en vis. En hij zegt met de simpelste van alle 
woorden: ‘Kom, eet iets’. (Joh.21:12) Mensen moeten eten. 
Maar ‘de mens leeft niet van brood alleen’. (Matt.4:4) Die 
hele concrete maaltijd, een stuk brood en een slok wijn 
identificeert de christelijke gemeente daarom vervolgens 
met de Opgestane zelf: ‘dit is mijn lichaam’, ‘dit is mijn 
bloed’. Brood en wijn verwijzen naar een opstandingswer-
kelijkheid. De maaltijd wordt geladen met betekenissen die 
voorbij het fysieke en lichamelijke gaan, met metafysische 
betekenissen, met een virtuele laag: virtu(re)ality.
De Pinkstergeest bepaalt ons na Pasen en Hemelvaart bij 
die virtu(re)ality. Deze wereld waarin wij leven en onze 
taken hebben, is het einde niet. En daar blijven we hard-
nekkig in geloven.

Marcel Barnard is hoogleraar Praktische Theologie in 
Amsterdam en Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Dan wordt ook jij verzocht in een 
woestijn en moet je leren in vrede 
te leven met wilde dieren rondom 
je en in je (vaak zijn dat er heel 
wat!). Even mag je vol vreugde 
dichtbij God zijn, dan drijft de Geest 
van God je de woestijn, het leven in. 
Zoals de hemelvaartsengelen: 
“Lieve mensen, wat turen jullie naar 
de hemel? Kijk om je heen en ga 
aan de slag, wanneer de Geest over 
je komt.” 

God in actie! In iets kleins of groots, 
door jou heen, in dat wat Hij op je 
weg brengt en waarvoor Hij jou 
inzet.

Een mooie hemelvaartsdag en een 
heerlijk pinksterfeest!

Piet Warmenhoven,  
emeritus predikant Leiden zuidwest
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Jong

Terug- en vooruitblik PgL Jongerenwerk
We kijken terug op mooie ontmoetingen en activiteiten in de 
afgelopen maanden. Op 12 april hebben we met een enthou-
siaste groep jongeren van verschillende kerken onze sport-
schoenen aangetrokken voor de Singelloop. Dit was niet 
alleen een kans om ons in het zweet te werken, maar ook om 
samen met de bakacties in de Regenboog en de Hooglandse 
Kerk een prachtig bedrag van € 1700 op te halen voor het 
Leids Straatpastoraat. Na de loop stond er in het Marehuis 
een team van jongeren klaar om ons te voorzien van heerlijke 
broodjes en drankjes. Het was fantastisch om te zien hoe 
iedereen, van hardloopfanaten tot beginners, met gemak de 
finishlijn overstak. En het enthousiasme is zo groot dat we nu 
al geluiden horen over deelnemen aan de Singelloop in 2025!

Maar daar bleef het niet bij. Van lasergamen en een span-
nende escaperoom tot aan het samen beleven van The 
Passion en een vroege wandeling op Paasochtend, gevolgd 
door een Paasdienst in de Regenboog waar onze muziek-
groep twee nummers uit The Passion ten gehore bracht.

De komende maanden staan er nog een aantal mooie activi-
teiten op het programma:

• de EO-Jongerendag op 1 juni;
• een eindactiviteit op 2 juni met lekker eten en spellen;
• een gezamenlijke dienst op 30 juni (+ de voorbereidin-

gen op 26 mei) voordat we de zomervakantie ingaan.

Het nieuwe seizoen starten we met een kamp (31 augustus – 
1 september). De voorbereidingen zijn al in volle gang; het 
belooft weer een fantastisch weekend te worden, dus mis het 
niet!
Wil je meer weten of blijf je graag op de hoogte? Stuur een 
berichtje naar jong@pg-leiden.nl. 

Ilse Visser, jeugdwerker PgL
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College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad

Altijd verrassend, hoe snel je aan een nieuwe situatie went. 
Toen ik mijn vorige bericht op deze plaats schreef, was ik nog 
maar net aangetreden als secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters. Maar inmiddels voelt het alsof ik er al jaren 
zit. Het voelt alsof de tijd vliegt.

Afscheid …
En dat gevoel komt ook doordat we onlangs een legende 
hebben uitgezwaaid. Op 25 maart werd de CvK-vergadering 
namelijk voor de allerlaatste keer genotuleerd door Hennie 
van der Ouw. Hennie was trouwens niet alleen secretaresse 
van het CvK; ze was ook jarenlang de drijvende kracht achter 
de uitvoering van Kerkbalans. In totaal heeft ze 38 jaar voor 
de PgL gewerkt. Nu gaat ze van een welverdiend pensioen 
genieten. Op 11 april hebben we met een gezellige borrel 
afscheid van haar genomen. We gaan haar missen!

… en welkom
Gelukkig hoef ik mijn werk als secretaris niet helemaal zonder 
hulp te doen. Inmiddels heeft het Kerkelijk Bureau een 

nieuwe medewerker aangetrokken in de persoon van Irene 
Koster. Irene gaat het College in de toekomst ondersteunen. 
Mailtjes die u vroeger naar Hennie stuurde, mogen nu dus 
naar i.koster@kerkelijkbureauleiden.nl. We zijn blij dat we 
een waardige opvolger gevonden hebben, en wensen Irene 
veel succes met haar taak.

Jaarrekening 2023
Het CvK is intussen druk bezig de jaarrekening over 2023 af te 
ronden. We zijn dankbaar dat we kunnen terugblikken op 
een positief resultaat, terwijl we in eerste instantie een tekort 
verwacht hadden. Door de energieprijzen zijn de huisvestings-
kosten namelijk flink gestegen. Maar gelukkig hadden we 
flink meer inkomsten uit de verhuur van de gebouwen en uit 
onze beleggingsportefeuille. Op 14 mei bespreken we de 
jaarrekening met de wijkkerkrentmeesters. Daarna buigt de 
Algemene Kerkenraad zich erover.

Gert Dronkers, secretaris College van Kerkrentmeesters 

Bloempjes tussen de straatstenen
Soms zie je zomaar een bloempje tussen de straatstenen. En 
dan heb ik het nog niet over al die plekken waar Leidenaren 
iets geplant hebben in niet betegelde stukjes grond. ‘Vaak is 
het onkruid’, zegt u. ’t Is maar hoe je het bekijkt. De stad 
wordt er wel fleuriger door. 
Eigenlijk geeft dat het verlangen van de PgL goed weer. De 
verbinding tussen kerk en stad (ook de wijk!) is belangrijk. Er 
zijn al mooie initiatieven en activiteiten: contacten met de 
scholen in de wijk, open kerkgebouwen waar veel bezoekers 
op af komen, ruimten voor stilte, wijkgebouwen die ook voor 
de wijk beschikbaar zijn, kerkdeuren die een deel van de 
dienst open blijven, enz. Het voorziet in een behoefte en 
verbindingen ontstaan spontaan. En waar verbindingen 

ontstaan, kunnen we dat wat bijdraagt aan het welzijn in de 
Leidse samenleving versterken. 
Bedoelen we die contacten en relaties met de stad en de wijk 
nu als bruggetje naar het bekeren van mensen? Dat bedoelen 
we niet. En we kunnen het ook niet. Het gaat om die belang-
rijke ervaring dat mensen zich gezien voelen, dat ze er mogen 
zijn. Of dat nu die welgestelde burger is of iemand die we 
ontmoeten in het straatpastoraat of iemand die geholpen 
wordt vanuit De Bakkerij. Dat oog hebben voor mensen en 
mooie ontwikkelingen in de stad lijkt op oog hebben voor die 
bloempjes. 
Pinksteren: we verlangen dat de Geest ons leert anders te 
kijken naar ‘de bloempjes tussen de straatstenen’!

Nico Belo, scriba Algemene Kerkenraad. 
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Diaconie

Mede dankzij uw 
gulle bijdragen is 
de inzameling 
voor het nieuwe 
bankje gelukt! 
Het bankje is 
besteld en de 
tekst wordt erin 
gegraveerd. We 
hopen dat het 

bankje in de zomermaanden zijn plek krijgt aan de Oude Rijn. 
We hebben gekozen voor de volgende tekst: “Overwin het 
kwade door het goede”. Een tekst uit de Romeinenbrief 
die past bij de visie van De Bakkerij en hoe wij omgaan met 
wat vorig jaar gebeurde. U bent van harte uitgenodigd om 
ook eens plaats te nemen op het bankje, om uit te rusten of 
een spontaan gesprekje met een medemens te voeren en te 
ont-moeten!

Singelloop
De Broodmunt was één van de uitgekozen goede doelen van 
de Singelloop. Na afloop mocht Judith van den Berg een 
cheque in ontvangst nemen en iets vertellen over wat de 
Broodmunt wil bewerkstelligen: om mensen er weer ‘bij’ te 
trekken en mee te laten eten in hun lokale buurthuis, samen 
met buurtgenoten en op een plek waar meer hulp voor 
handen is. 
Zo zorgen we er samen voor dat niemand door armoede of 
schulden buiten de boot valt. Een mooi initiatief waar ieder-
een in Leiden aan mee kan doen: voor en met Leienaren zorg-
dragen voor elkaar! 

Ook de jongeren van de Marekerk liepen mee met de Singel-
loop om geld in te zamelen voor het Straatpastoraat.  
Ze hebben het geweldig gedaan!

Verschil maken?
Onze M25 jongeren leren aan de hand van een ervaringsdes-
kundige hoe het is om dak-of thuisloos te zijn, psychiatrische 
klachten te hebben of te moeten vluchten. En hoe belangrijk 
de ontmoeting is en het open staan voor elkaar en de 
verschillen. Verschil mag er zijn en maakt dat ook de jongere 
‘anders’ en daarmee zichzelf mag zijn. En dat ouderwetse 
woord ‘barmhartig’ betekent misschien gewoon wel ‘verschil 
maken’: door oogcontact of een praatje met iemand op 
straat, door open te staan voor en zonder oordeel te luisteren 
naar het verhaal van een ander of door je belangeloos in te 
zetten bij kleine en grotere acties.

Dat mogen leren van iemand die ‘de andere kant gezien 
heeft’ is waardevol. Zo konden we de afgelopen maanden 
voor meer dan 150 jongeren verschil maken. En zo gaan de 
jongeren zelf de komende maanden verschil maken voor 
kinderen vanuit kansarme gezinnen en het AZC. 

Neurodiversity Pride Weekend in Leiden:  
14, 15 en 16 juni!
Drie dagen lang helemaal 
jezelf mogen zijn bij gratis 
activiteiten, om neurodi-
versiteit te ontdekken en 
vieren! We staan stil bij de 
positieve kracht achter 
neurodiversiteit en omar-
men de andersheid van 
neurodivergente mensen.
Voor meer informatie over neurodiversiteit en het uitgebreide 
programma: Neurodiversity Pride Day Leiden 2024, https://
neurodiversityprideday.com/nl/leiden2024

Songs of Freedom Projectkoor:  
aanmeldingen weer geopend!
Zou je wel eens willen zingen in een gelegenheidskoor? En 
vind je gospelmuziek ook zo swingend? Grijp dan je kans en 
DOE MEE! Je hoeft echt geen zangervaring te hebben. 
Aanmelden via www.songsoffreedom.nl.

Julia van Rijn in Dagelijks Bestuur
We zijn blij verheugd met het aantreden van ds. Julia van Rijn 
in het Dagelijks Bestuur van De Bakkerij. De afgelopen jaren 
was zij als classispredikant werk-
zaam voor de classis Zuid-Holland 
Noord. Maar ook in Protestants 
Amsterdam heeft zij geruime 
bestuurlijke ervaring opgedaan als 
scriba van de PgA.
Nu zij met emeritaat is, stapt ze 
enthousiast in deze nieuwe uitda-
ging! We verwelkomen Julia! 

In de tussentijd gaat de zoektocht 
naar een penningmeester door! Denkt u met ons mee?

Om de route naar een samen-
leving waarin elk neurotype 
omarmt wordt als waardevol 
onderdeel van de maatschap-
pij te versnellen
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www.baartbv.nl • Tel.: 071-5234111

50
BMS Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

T. 071 516 29 30

E. info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

Notarissen

mr. R.H. (Roel) Breedveld

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

mr. M. (Mark) Schwarze

www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3  2312CK Leiden   071-5126627

al ruim 100 jaar een begrip in Leiden

witgoed
ijzerwaren
installaties
beveiliging
sleutelservice
koopmans verf
gereedschappen
bouwmaterialen
totaal verbouwing
tuingereedschappen

jan van 
duuren

www.janvanduuren.nl - 071-5225999

Admiraal Banckertweg 6 | 2315 SR Leiden | info@janvanduuren.nl

In- en uitpak service
Verhuizen met zorg
De- en montage van uw meubels
Handyman voor afhalen van uw 
verlichting en schilderijen
Leeg opleveren van uw oude woning

STAP GAAT

ZELDEN

ACHTERUIT

DE EERSTE 

T 071 402 16 21
algemeen@driebergenaccountants.nl
www.driebergenaccountants.nl

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

Gedenkmuur voor urnen

* Voor alle gezindten
* Diverse sfeergebieden om eigen plek uit te zoeken
* Graf reserveren bij leven
* Budgetgraven en keldergraven
* Urnenmuren, urnengraven, urnenkelders
* Verscheidene strooivelden
* Openlucht-aula
* Rouwsteiger voor uitvaart over water
* Moderne aula’s en koffiekamers
* Wandelpark met natuur- en kunstroutes
* Theehuis Veldheim dagelijks geopend

De medewerkers van Rhijnhof denken graag mee  
over wensen voor begraven en asbestemming.
071-532 06 09 (keuzemenu toets 2)
info@rhijnhof.nl - www.rhijnhof.nl

Openingstijden:
Kantoor: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
Theehuis Veldheim: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00  
(Theehuis opent 10.00) Zondag van 11.00 tot 17.00
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Pinksteren, 19 mei 1924
Samen met 
de parochie 
Lam Gods 
zullen we het 
Pinksterfeest 
vieren, in een 
oecumeni-
sche viering 
in de Maria 
Middelares. 

Wat is het 
mooi dat we 
ook met 
Pinksteren 
weer gestalte 
kunnen 
geven aan 
onze prettige 
samenwer-
king, en ons - 
vanuit de 

verschillende tradities - door de Geest kunnen laten inspire-
ren. U kunt zich verheugen op een feestelijke Pinksterdienst! 

Korte zomercursus nieuwe liederen
Deze zomercursus wordt aangeboden in de Regenboog en in 
de Pelgrim. Meer informatie hierover vindt u op bladzijde 13. 
We komen bij elkaar in de Pelgrim (Apollotoren 2) op  
drie dinsdagmiddagen: 28 mei, 18 juni en 2 juli, steeds om 
14.30 uur. Info en opgave (liefst uiterlijk zondag 26 mei) bij  
Mirjam Buitenwerf, tel. 06-40425789; mail:  
buitenwerf.pglzw@gmail.com

Kliederkerk
De eerste Kliederkerk in de Verdieping was een groot succes. 
Wat hebben we samen genoten van het maken van de Palm-
pasenstokken, het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruza-
lem, en het eten van de matzes na afloop. Het was gezellig en 
fijn, en dus voor herhaling vatbaar! De volgende Kliederkerk 
is op zondag 23 juni in de Verdieping (Stevensbloem 269).  
We starten deze keer een uurtje eerder, om 15.00 uur. 

Kliederkerk is een creatieve manier van vieren, waarbij je met 
al je zintuigen samen een Bijbelverhaal beleeft. Kliederkerk is 
voor alle leeftijden, dus voel je welkom! Wel graag even 
opgeven van tevoren, via mailadres: jong@pg-leiden.nl.  
Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

Uur van gebed
Om het bidden meer gestalte te geven binnen onze 
gemeente zijn we een paar jaar geleden begonnen met een 
gebedsgroepje. We komen iedere maand een keer bij elkaar. 
De ene keer in de ochtend, de andere keer in de avond.  
De voorbereiding wordt gedaan door gemeenteleden die 
meedoen aan de gebedsgroep. Er wordt een jaarthema uitge-
zocht. Dit jaar over personen uit de Bijbel die we willen 
bespreken. Eerst zingen we met elkaar een lied en lezen dan 
een kort stukje uit de Bijbel, waarna een ieder aangeeft wat 
hij of zij hier mooi, belangrijk aan vindt. Wat deze tekst met 
je doet. Dan gaan we over tot verschillende gebeden.  
O.a. de kerk, wereldwijd en dichtbij, dankzegging, persoon-
lijke zaken. We zingen aan het eind van het uur nog een lied. 
Het is fijn om zoveel vertrouwen in elkaar te hebben en met 
elkaar te kunnen bidden.

Trieneke van Berkum

Zoeken naar nieuwe wegen
Zoals velen van u weten is ons zeer actieve gemeentelid Herman de Geus 
op 23 maart heel onverwacht overleden. Erg verdrietig voor de nabe-
staanden. Maar ook wij als wijkgemeente missen een man die heel veel 
voor de gemeente deed. Denk alleen maar aan het verzorgen van alle 
preekbeurten. Iedere zondag is er een predikant die bij ons voor gaat, 
dankzij de inspanningen van Herman. Nu is er die lege plek. Moeilijk om 
zomaar verder te gaan, maar soms moet dat wel. Er zal een beroep 
worden gedaan op andere gemeenteleden en misschien ook wel van 
buiten onze wijk. Zeg niet te snel nee als er aan u gevraagd wordt om 
iets te doen. Vele handen maken immers ligt werk. We hopen, en dat zal 
niet gemakkelijk zijn, dat een ieder zijn steentje wil bijdragen.

Trieneke van Berkum (scriba)

Leiden Zuidwest – De Pelgrim
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Kerkdiensten

Zondag 12 mei
Deurcollecte: onderhoud kerkelijke 
gebrouwen

10.00 ds. R.H.M. de Jonge 10.00 ds. T.S. Smit 10.00 ds. K. van Ekris, IZB-Zeist
17.00 prof. W.H.Th. Moehnn, 

Hilversum

Zondag 26 mei
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

10.00 ds. C. van Dongen 10.00 ds. C. de Jonge 10.00 dr. W.M. Dekker, Waddinxveen
17.00 ds. T. Jacobs

Zondag 9 juni
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

10.00 ds. H.E. Schouten 10.00 ds. G.J. Venema 10.00 ds. T. Jacobs,  
Heilig Avondmaal

17.00 ds. R.H.M. de Jonge 

Zondag 23 juni
Deurcollecte:  
jeugdwerk in eigen wijk

10.00 ds. B.J.W. Schelhaas 10.00 ds. F.D. Rooze 10.00 ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee
17.00 ds. T. Jacobs

Donderdag 9 mei - Hemelvaart
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

De Pelgrim

10.00 J.P. Karstens

Vredeskerk

10.00 ds. G.J. Venema

Marekerk

10.00 ds. T. Jacobs

Zondag 19 mei - Pinksteren
Deurcollecte: PKN -  
Missionair werk Nederland -  
online platform voor zinzoekers

10.00 ds. M. Buitenwerf, 
oecumenische viering in de 
Maria Middelareskerk

10.00 ds. G.J. Venema, Avondmaal 10.00 ds. T. Jacobs
17.00 ds. W.J.J. Glashouwer, 

Amersfoort

Zondag 2 juni 
Deurcollecte:  
onderhoud kerkelijke gebouwen

10.00 ds. M. Buitenwerf 10.00 ds. G.J. Venema 10.00 ds. T. Jacobs
17.00 ds. J. Menkveld, Giesenburg, 

Alphadienst

Zondag 16 juni
Deurcollecte:  
onderhoud kerkelijke gebouwen

10.00 ds. W. den Dulk 10.00 ds. J. Bellwinkel 10.00 ds. T. Jacobs
17.00 ds. J.A. van den Berg,  

IZB-Amersfoort

Zondag 30 juni 
Deurcollecte:  
onderhoud kerkelijke gebouwen

10.00 ds. M. Buitenwerf,  
Heilig Avondmaal

10.00 ds. G.J. Venema en 
jeugdwerker Ilse Visser, 
jeugddienst jongeren PgL

10.00 ds. T. Jacobs, 
doopprojectdienst

17.00 ds. L. Kansen, Utrecht



10.00 ds. A. Alblas
12.00 Ekklesia, ds. O. Boersma

10.00 pst. C. Hofschreuder

10.00 ds. P. Verhoeff
12.00 Ekklesia, ds. K. van der Broeke

10.00 ds. M. van Pelt,  
m.m.v. het kerkorkest

10.00 ds. M.R. Klokke en  
dr. M. de Jong,  
dienst met jongeren

12.00 Ekklesia, ds. R. van Waarde
17.00 ds. M.R. Klokke, Evensong, 

m.m.v. de Leidse Cantorij

10.00 ds. M. Buitenwerf, 
Avondmaalviering

10.00 ds. M. Buitenwerf
12.00 Ekklesia, ds. O. Boersma

10.00 ds. B. Bos,  
m.m.v. het Regenboogkoor

Hooglands Kerk

10.00 prop. P. van Bijsterveld

De Regenboog

10.00 ds. M. Buitenwerf

10.00 ds. M.R. Klokke, 
belijdenisdienst,  
m.m.v. de Leidse Cantorij

12.00 Ekklesia, ds. J. van Malde

10.00 pastor W. Hoogendoorn, 
m.m.v. het Regenboogkoor

10.00 ds. M.R. Klokke, doopdienst, 
m.m.v. de Leidse Cantorij

12.00 Ekklesia, R. Stienstra

10.00 leden van de 
geloofsgemeenschap

10.00 ds. A. van Nieuwpoort
12.00 Ekklesia, ds. D. van Veen

10.00 pastor W. Hoogendoorn

10.00 ds. N. de Jong-Dorland
12.00 Ekklesia,  

ds. C. van den Berg-Seijffert

10.00  pastor W. Hoogendoorn
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Overige vieringen

Waalse Kerk Leiden
Breestraat 62-64
2311 CS Leiden
Zondag 10.30 u.
09-05 ds. R.N. Bennahmias
12-05 ds. D. Zantingh
19-05 ds. R.N. Bennahmias
26-05 ds. K. Blei
02-06 ds. D. Zantingh
09-06 ds. R.N. Bennahmias
16-06 ds. R.N. Bennahmias
23-06 ds. D. Zantingh
30-06 H. Mooiman

Scheppingskerk Leiderdorp
Van Poelgeestlaan 2
2352 TD Leiderdorp
Dienst voor doven. 
Zondag 10.00 u.
19-05 nnb
02-06 nnb
16-06 ds. R. Lock + tolk
30-06 W. Otte

Lakenhof Leiden
Arthur van Schendelstraat 2
2321 WH Leiden
Zondag 10.30 u.
12-05; 26-05; 09-06 en 23-06: ds. J.C.R. Wijngaard

Schouwenhove Leiden
Schouwenhove 27
2332 DP Leiden
Woensdag 15.00 u.
22-05 ds. J. Bellwinkel
19-06 ds. M. Driessen
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De Verbinding – Vredeskerk

Hemelvaart en Pinksteren
De fraaie afbeelding van de Hemelvaart van Christus is afkom-
stig uit een manuscript dat in het midden van de 12e eeuw is 
vervaardigd in Jeruzalem. Men denkt dat het is vervaardigd in 

opdracht van Meli-
sende, ‘Koningin 
van Jeruzalem’. 
Het ziet er fraai uit 
en maakt indruk 
door de rust en 
balans. Toch is het 
gemaakt in een 
tijd vol spannin-
gen. In Jeruzalem 
werd in die dagen 
de Heilig Grafkerk 
gebouwd, maar 
tegelijk gestreden 
om de macht. Wie 
is er baas over de 
‘heilige stad’? 
Andere tijden - 
vergelijkbare 
problemen.
Als Jezus naar zijn 
Vader gaat, laat hij 
de stad achter. De 
mensen worden 
bekleed met een 

grote verantwoordelijkheid: onder het wakende, behoedende 
oog van de Heer samen bouwen aan een toekomst voor Jeru-
zalem en daarmee een toekomst voor alle steden. Die verant-
woordelijkheid begint met de erkenning dat de macht is aan 
de Zoon, gezeten aan de rechterhand van de hemelse Vader.

ds. René Venema

Perkplantenmarkt
Op zaterdag 18 mei is er weer de jaarlijkse plantjesmarkt. De 
jongeren van de Jeugdkapel zullen ook verschillende dingen 
verkopen: ze zijn nog druk bezig met nadenken over hoe en 
wat. Iedereen die langskomt, kan ook koffie, thee, soep en 
broodjes kopen. De opbrengst is voor het goede doel Tree-
planters. 

Tree-planters 
De Jeugdkapel heeft als goed doel voor 2024 Tree-planters 
gekozen. 
Tree-planters heeft als doel het ‘compenseren van de CO2- 
afdruk’ tegelijk met eerlijke duurzame banen voor lokale 
gemeenschappen in Afrika. Voor elke gedoneerde euro wordt 

een boom geplant 
door mensen uit 
de gemeenschap-
pen daar. Zo 
hebben zij werk, 
geld en dus de 
mogelijkheid om 
zelf te voorzien in 
eten en drinken 
(Matteüs25).

Voor de jongeren 
van de Jeugdkapel 
is het milieu ook 
erg belangrijk om 
aan te schenken. 
Dit doel combineert beide. Heel leuk detail: de oom van Mart 
Feiken heeft Tree-Planters opgericht! Zo krijgt ons doel direct 
een persoonlijk tintje. 

Simon Jaspers en Gerdien Hoekerswever van de Jeugdkapel

Verbinding-borrel zaterdag 18 mei 17.00 uur
Vorig jaar april hebben enkele diakenen voor de eerste keer 
een Verbinding-borrel op een zaterdagmiddag in de kerk 
georganiseerd. We hebben toen met name mensen in de leef-
tijd van 40 tot 60 jaar uitgenodigd. Dat was erg gezellig en 
voor herhaling vatbaar. Nu nodigen we iedereen uit, onge-
acht leeftijd, die met een drankje en hapje wil bijpraten.  
Wees welkom!

Aan het werk in de kerktuin
Op stille zaterdag was het regenachtig, maar de temperatuur 
was goed en er stond geen wind. Dus was de bijna voltallige 
tuingroep om half 10 bij de kerk om de handen uit de 
mouwen te steken. Er is gesnoeid, geharkt, geveegd, geschof-
feld en er zijn vele kruiwagens vol houtsnippers verplaatst. 
We zijn nog niet klaar. Dat zijn we nooit. Maar het is fijn om, 
met elkaar, bezig te zijn in het groen. Voel je vrij om met de 
tuingroep mee te komen doen. U kunt contact opnemen met 
Jan Hendrik Labots. 

Hemelvaart van Christus, Melisende 
Psalter (12e eeuw), British Library
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Marekerkgemeente – Marekerk

Van Pasen naar Pinksteren
Op dit moment lees ik als dagboek In het spoor van de Geest 
van ds. Gerrit Vreugdenhil. Dit dagboek is speciaal geschreven 
voor de periode van Pasen naar Pinksteren. Vijftig dagen 
nadat Jezus is opgestaan uit de dood komt de Heilige Geest. 

De Geest wijst de leerlingen de weg en laat hen zelfs toekom-
stige dingen zien. Ik hoop dat wij ook zullen bidden om de 
aanwezigheid en inwoning van de Geest. We leven in een 
moeilijke en verwarrende tijd, maar het wordt Pinksteren! De 
Geest van Jezus wordt uitgestort en zal ons helpen en leiden.

Nieuw missionair halfjaar thema
Ieder jaar starten de huisbijbelkringen in het najaar met een 
missionair thema. Zo’n thema omvat een aantal bijbelstudies 
geschreven door werkgroep missionaire vorming & toerus-
ting. Als werkgroep zijn we nu bezig met deze voorbereidin-
gen. Aankomend najaar willen we nadenken over ‘God wil 
wonen bij de mensen’. Dit thema is mede ontstaan door ons 
verlangen rondom de aankoop van het pand Oude Vest 63. 
Dit huis zal niet alleen voor kerkelijke activiteiten gebruikt 
gaan worden, maar juist ook missionair worden ingezet. 
(1) In de eerste bijbelstudie kijken we naar de tabernakel. 
Daarbij willen we letten op de verschillende onderdelen van 
het heiligdom, zoals het altaar, de kandelaar, de ark. Wat 
beelden ze precies uit? Het hoofdaccent zal liggen bij de 
tabernakel als woning van God bij de mensen. 

(2) In de tweede bijbelstudie kijken we naar Jezus. Daarbij 
zullen we een drietal lijnen doortrekken vanuit de tabernakel 
naar Jezus: de kandelaar (Jezus is het licht der wereld), de 

tafel van de toonbroden (Jezus is het brood des levens) en het 
brandofferaltaar (Jezus als hogepriester). 
(3) Ten slotte kunnen we letten op de kerk als tempel van God 
en op christenen die geroepen zijn tot het priesterschap (1 
Petrus 2). Hoe kunnen wij kerk en christen zijn in onze stad?

ds. Ton Jacobs
 
Eilandjes van bezinning
“Kerken kunnen bieden wat we vandaag de dag soms zo 
kunnen missen. Welke andere plaatsen bieden nog ruimte om 
stil te worden, om niets te hoeven en tot rust te komen”. Dit 
citaat las ik onlangs in een artikel in Trouw, met het pleidooi 
om “kerken open te houden als eilandjes van bezinning”. 
Met die intentie is de Marekerk iedere zaterdagmiddag open 
voor bezoekers. Daar delen we het gebouw met de stad, als 
plek om tot rust te komen. We zien in de stad eenzaamheid 
en een groeiende behoefte aan gesprek over zingeving. We 
willen als kerk een gastvrije plek zijn, midden in de stad, waar 
mensen zich welkom weten. Omdat we geloven in een God 
die onder mensen woont. 
Eind vorig jaar kocht de PgL het huis naast het Marehuis, om 
meer te kunnen doen met dit verlangen. De verlangens 
werden plannen, de eerste bouwtekeningen zijn gemaakt, de 
contouren voor een kleine woongemeenschap en werkge-
meenschap ontstaan. Gaandeweg zoeken we, biddend én 
werkend, hoe verlangens, panden en mogelijkheden bij 
elkaar komen. 
Bent u nieuwsgierig geworden, of heeft u interesse om mee 
te denken of te werken? Dan komen we graag in contact! 
Mail dan naar marekerkmissionair@gmail.com.

Hanneke Geluk, missionair ouderling
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Leidse Binnenstadsgemeente – Hooglandse Kerk

Hemelvaart – De eerste dienst 
van een stagiair
Op Hemelvaart donderdag 9 mei wordt 
er dit jaar geen morgengebed gehou-
den, in de Hooglandse Kerk, maar een 
echte dienst. Het is de eerste dienst van 
proponent Paul Van Bijsterveldt, die tot 
eind mei stage loopt in de Leidse 
Binnenstadsgemeente. Eerder 
studeerde hij rechten en was hij advo-
caat/ rijksambtenaar. Maar nu is hij 
bezig aan zijn masteropleiding tot 
gemeentepredikant. Tijdens deze stage 
doet hij huisbezoeken en leidt hij twee 
kerkdiensten, één in de kerk en één in 
een verzorgingstehuis. Zo’n eerste 
dienst van een aanstaande dominee is 
mooi om mee te maken, u bent alle-
maal van harte welkom.

De spiritualiteit van het 
Europees Songfestival – 
Hooglandse Kamer 
Op zaterdag 11 mei is er om 16.00 uur 
weer een bijzonder programma in de 
reeks Kamermuziek in de Hooglandse 
Kamer. Tom Mikkers, predikant en 
producteigenaar geloven en vragen bij 
de EO volgt het Songfestival al heel 
lang. Hij schreef er zelfs een boek over, 
samen met Hijlco Span: ‘Halleluja Euro-
vision’. Er zit magie in het festival, 
volgens Mikkers. Op het eerste oog en 
gehoor lijken de nummers weinig diep-
gang te hebben. Maar wie meeluistert 
en kijkt met zijn oren en ogen, merkt 
dat geloof wel degelijk een belangrijke 
rol speelt in het festival. Je zou dat al 
kunnen horen aan de openingstune. 
Dat is de prelude van het Te Deum 
Laudames van Charpentier! 

Dit programma zou vooral voor de 
tieners en jongeren in uw omgeving 
wel eens heel boeiend en inspirerend 
kunnen zijn. 

Pinksteren – Belijdenis 

Op Pinksteren zullen twee mensen zich 
verbinden met de Christelijke traditie in 
de Hooglandse Kerk en belijdenis doen. 
Hun namen zijn Joris Koppelaar en 
Magda van der Star. Als voorbereiding 
hierop hebben zij samen met twaalf 
anderen de cursus ‘Kern van de Christe-
lijke traditie’ gevolgd. Deze is van 

september tot april gehouden in de 
Bovenzaal van het Hooglandse Huys. De 
cursus werd afgesloten met, voor wie 
wilde, het vertellen van je geloofsver-
haal. Een bijzondere dag. Wat een feest 
dat met Pinksteren twee van hen ‘ja’ 
zeggen op hun doop en uitspreken dat 
zij inspiratie vinden in de kerk. 

Zomer expositie in de 
Hooglandse Kamer 
Op woensdag 22 mei om 16.00 uur 
wordt er een nieuwe expositie geopend 
in de Hooglandse Kamer, met als thema 
(onder voorbehoud): ‘Groei in beeld’. 

Er zullen zinken beelden te zien zijn van 
Mary Geradts, foto’s van Esther Bauer 
en inlegwerk van houtkunstenaar 
Masoud Besharaty. Deze zal de hele 
zomer te zien zijn tijdens openingstij-
den van de Hooglandse Kamer en – 
Kerk: Woensdag- vrijdag- en zaterdag-
middag van 12.00 tot 16.00 uur, 
verhuurdagen uitgesloten. 

Stichting Steunfonds Rijn-Delfland

Wie zijn wij?
De Stichting Steunfonds Rijn-Delfland is 
opgericht in 1990 bij de totstandkoming 
van het HBO in Nederland en de oprich-
ting van de Chr. Hogeschool Rijn-Delf-
land te Den Haag en Leiden/Oegstgeest. 

De gelden van de voormalige Chr. Pabo 
in Oegstgeest en de Chr. Pabo ‘De Visser 
Smits’ in Den Haag werden bij elkaar 
gevoegd, leidend tot het Steunfonds 
Rijn-Delfland.

Wat doen wij?
Wij dragen bij vanuit de christelijke 
traditie door ondersteuning te bieden 
aan scholen, kerken en andere instellin-
gen die leiden tot het realiseren van 
hun doelstellingen.

Hoe kom ik aan meer informatie?
Op onze website:  
www.steunfondsrijndelfland.nl ziet u 
alle informatie over de stichting en  een 
formulier voor het indienen van een 
subsidie aanvraag.
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Merenwijk – De Regenboog

Groene Focus! 

Op het moment van schrijven wordt er gewerkt op het winde-
rige dak van De Regenboog. Na een lange periode van over-
leg en uitstel in verband met andere mogelijke acties, is het 
dan zover. In het kader van de Groene Kerk worden zonnepa-
nelen op het dak van De Regenboog geplaatst. Helaas door 
de weersomstandigheden van deze week moet het werk 
halverwege gestaakt worden. De week erna een nieuwe 
poging. Dan kunnen we profiteren van de zon en energie 
opwekken en gebruiken. Er kan gediscussieerd worden over 
de regeling, maar we kunnen van de voordelen van het salde-

ren gebruik maken. In de loop van de afgelopen jaren zijn er 
al heel veel kleine zaken ‘vergroend’. Aan het begin van dit 
jaar is de noordgevel-buitenzijde vervangen en tegelijkertijd 
goed geïsoleerd. Nu dus bezig met de zonnepanelen en het 
project “lichtstraat” in de kerkzaal volgt spoedig . Deze logis-
tieke bouwtechnische zaken kunnen dan worden afgerond. 
De Groene Kerk kan de focus verleggen naar duurzaam 
denken en doen in ons dagelijks leven. Voorwaar een nieuwe 
uitdaging!

Jan Vis, voorzitter AKM

Hemelvaart en Pinksteren
De dienst op Hemelvaartsdag 9 mei wordt geleid door ds. 
Mirjam Buitenwerf. Na afloop is er een gezellig samenzijn 
met koffie, thee en zelfgebakken (Hemelvaarts)taart/cake. 
Doet u ook mee met bakken? Laat het even weten aan 
Mirjam Buitenwerf (zie gegevens hierboven).
Op 19 mei, de zondag van Pinksteren, is pastor Willy Hoogen-
doorn de voorganger. Het Regenboogkoor verleent muzikale 
medewerking aan de dienst.
Ook de zondag erna (26 mei) belooft een bijzondere dienst te 
worden, want dan kunnen we weer genieten van ons Regen-
boog-Kerkorkest en zal ds. Mark van Pelt, classispredikant van 
de classis Zuid-Holland Noord, voorgaan.

Korte zomercursus nieuwe liederen 
In ons ‘nieuwe’ Liedboek (2013) zijn liederen vanuit allerlei 
verschillende landen en tradities opgenomen. Dat maakt het 
muzikaal gezien een heel kleurrijk geheel. 
Op drie middagen gaan we op zoek naar de ontstaansge-
schiedenis van een aantal van die nieuwe liederen, en natuur-
lijk zingen we ze samen. We komen bij elkaar in de Regen-
boog (Watermolen 1) op drie donderdagmiddagen: 30 mei, 
20 juni en 4 juli, steeds om 14.00 uur. Info en opgave (liefst 
uiterlijk maandag 27 mei) bij Mirjam Buitenwerf, 
06-40425789; ds.regenboog@gmail.com

Mocht de donderdagmiddag u niet schikken, dan bestaat de 
mogelijkheid om dezelfde cursus op dinsdagmiddag in de 
Pelgrim te volgen (Apollotoren 2, Leiden Zuidwest – zie blad-
zijde 7). 

Komende Kliederkerk zondag 9 juni, 16.00 uur
In het weekend van Palmzondag zijn er weer veel kinderen 
(zo’n 37) Palmpasenstokken komen maken, samen met hun 
(groot)ouders. Het was een gezellige en mooie middag, en 
het was erg leuk dat er de volgende ochtend ook veel kinde-
ren waren bij de optocht door de kerk. We gaan dus vol 
enthousiasme verder met het organiseren van een komende 
Kliederkerk, een creatieve viering voor kinderen en (groot)
ouders (maar eigenlijk kan iedereen die dat leuk vindt 
aansluiten). Bij Kliederkerk beleef je een Bijbelverhaal met al 
je zintuigen. De volgende keer is op zondagmiddag 9 juni, om 
16.00 uur in de Regenboog. Houd de website in de gaten 
voor meer informatie. Aanmelden graag uiterlijk 6 juni, via 
ds.regenboog@gmail.com, of 06-40425789. 
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Kerkelijk Centrum
De Regenboog

Verhuur van zalen 
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties  
cursussen bijeenkomsten

Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen

Watermolen 1, 2317 ST Leiden  
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Restauratie / Renovatie / Utiliteitsbouw / Woningbouw

www.duprie.nl

 

 

 

Uitvaartverzorging Janson&Bolland 
071-5 122 112 
www.levendaal.eu  

Janson&Bolland                  Afscheidscentrum Oegstgeest 
Levendaal 103                         Piet Heinlaan 42a 
Leiden                                     Oegstgeest 

Kapsalon
Smittenaar

Sinds 1905

Specialist in:
Krullen knippen
Haarkleuringen

071-5124273
Hooigracht 102

www.kapsalonsmittenaar.nl

Ekklesia Leiden

Gregoriaans scratchen in de 
Hartebrugkerk  
o.l.v. dr. Rens Tienstra

Op zaterdag 1 juni vindt in de Harte-
brugkerk de officiële presentatie plaats 
van een nieuw boek van dirigent dr. 
Rens Tienstra. Deze publicatie, getiteld 
Duizend jaar doorgegeven, is een 
verkenning van het Gregoriaans in 
Nederland aan de hand van een brede 
selectie bronnen. Van twaalfde-eeuwse 
fragmenten tot twintigste-eeuwse 
zangboeken, van unieke composities tot 
massaal drukwerk voor scholieren. Niet 
alleen wereldberoemde componisten 
grepen regelmatig terug op Gregori-
aanse muziek. Ook componist Bernard 
Huijbers, die veel van het vroege werk 
van Huub Oosterhuis van melodieën 
voorzag, gebruikte regelmatig flarden 
van Gregoriaanse gezangen voor zijn 
composities.

De bijeenkomst begint op zaterdag  
1 juni om 10.00 uur (de kerk is open 
vanaf 09.30 uur). Na een lezing door de 
auteur kunnen de aanwezigen in twee 
sessies van 45 minuten – onderbroken 
door een korte pauze voor koffie en 

thee – kennismaken met het zingen van 
Gregoriaanse muziek. Zij worden daar-
bij ondersteund door de leden van de 
Schola Gregoriana Noordwijk.
Aansluitend is rond 12.15 uur de 
presentatie van Duizend jaar doorgege-
ven. Rond 12.30 uur zal de bijeenkomst 
afgesloten worden.

Uitgebreide informatie over de inhoud 
van het boek en de bestelwijze is te 
vinden op de website van Uitgeverij 
Verloren of via bol.com.
Uitgeverij Verloren is op 1 juni aanwe-
zig met een stand, waar het boek tegen 
betaling van € 35,00 aangeschaft kan 
worden.

Rens Tienstra (1988) is componist, diri-
gent, musicoloog en programmeur. In 
2020 promoveerde hij magna cum laude 
op de melodische overlevering van het 
gregoriaans in Laaglandse bronnen, die 
hij ontsluit door middel van (archief)
onderzoek, uitvoering en publicaties.
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Een icoon neemt afscheid
Hennie van der Ouw met pensioen

Op 11 april nam Hennie van der Ouw, administratief mede-
werkster van het Kerkelijk Bureau, te midden van haar colle-
ga’s en vooral (oud-) leden van het College van Kerkrentmees-
ters afscheid vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.

Na eerst enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt 
en een aantal jaren via een uitzendbureau kwam zij 38 jaar 
geleden in dienst van het College van Kerkvoogden van de 
Hervormde gemeente. Aanvankelijk was haar oog gevallen 
op een oproep van de Diaconie maar de sollicitatiecommissie 
vond haar beter op haar plaats als medewerkster van de Kerk-
voogdij. Een terechte constatering, zo bleek al snel! Collegele-
den kwamen en gingen, maar Hennie bleef op haar post en 
vormde zo een belangrijke schakel tussen de opeenvolgende 
collegeleden. Met haar goede geheugen en haar geordende 
wijze van archiveren heeft zij het College op betrokken wijze 
terzijde gestaan. 

In de afgelopen 38 jaar is veel gebeurd! Op diverse locaties in 
de stad was het Kerkelijk Bureau in de loop der jaren gehuis-
vest. Allereerst aan de Hooglandse Kerkgracht (waar thans 
appartementen gerealiseerd zijn in de oude woningen), 
vervolgens in de het gebouw van de Diaconie, daarna in het 
kantoor op de Begraafplaats Rhijnhof om via de Bevrijdings-
kerk in 2006 op de huidige locatie bij de Vredeskerk te belan-
den! Ook de gehele stormachtige ontwikkelingen op digitaal 
gebied maakte zij mee. Van typen met carbondoorslagen tot 
aan het huidige computertijdperk. Ontwikkelingen die zij met 

belangstelling volgde en snel implementeerde in haar werk-
wijze. 

In haar terugblik memoreerde zij de moderne wijze van 
arbeidsomstandigheden die het College aan de dag legde. Zo 
mocht zij na de bevalling van haar twee kinderen deze 
gewoon enkele maanden meenemen, voeden en verschonen 
op haar werkplek totdat er reguliere opvang beschikbaar 
was. In de loop der jaren was zij ook notuliste geworden van 
de vergaderingen van het College. Omdat deze tot vaak in de 
nachtelijke uren duurden werd zij steevast na afloop van de 
vergadering door een van de Collegeleden geëscorteerd naar 
haar op de Langegracht geparkeerde auto vanuit de Regen-
tenkamer van het Groeneveldhof aan de Oude Vest waar tot 
2012 de vergaderingen van het College plaatsvonden.

Tijdens de afscheidsreceptie memoreerde hoofd Kerkelijk 
Bureau Ronald Hartsuiker haar inzet en haar kennis van 
zaken. Foort van Oosten, voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters, vroeg zich af hoeveel balen papier zij in die 
38 jaren geproduceerd zou hebben. Ook memoreerde hij dat 
zij in de loop der jaren onderscheidingen voor medewerker-
kers en Collegeleden heeft aangevraagd. Het was dan ook 
vanzelfsprekend dat hij haar nu de door de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer toegekende gouden speld met 
briljant en de bijbehorende oorkonde kon overhandigen. 
Geheel terecht! 

Hans Karstens (oud-secretaris College van Kerkrentmeesters)

De laatste jaren heeft Hennie zich met veel plezier ingezet voor de vernieuwing van het kerkblad.
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Vormgeving
Chris Driessen Desktopping - cdtp@ziggo.nl
Druk
De Bink - Leiden

Wijkgemeente Zuid West - De Pelgrim
Predikant: ds. Mirjam Buitenwerf, 06-40425789
E: buitenwerf.pglzw@gmail.com
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl
Scriba: Trieneke van Berkum 
E: scriba-pgleidenzuidwest@hotmail.com
Info: https://leidenzuidwest.protestantsekerk.net
Kerkelijk centrum: De Verdieping 
Stevensbloem 269, 2331 JD

De Verbinding - Vredeskerk
Predikant: ds. René Venema, 06-81456079
E: ds@renevenema.nl 
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl
Scriba: Lodewijk de Jonge  
E: scriba@deverbindingleiden.nl 
Info: www.deverbindingleiden.nl
Wijkcentrum De Wijkplaats:  
Topaaslaan 23, 2332 JC, 071-7851276

Marekerkgemeente - Marekerk
Predikant: ds. Ton Jacobs, 071-8870207
E: jacobs@marekerk.nl 
Scriba: E: marekerk@gmail.com
Info: www.marekerk.nl

Leidse Binnenstadsgemeente - Hooglandse Kerk
Predikant: ds. Margreet Klokke, 06-48228505 
E: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl 
Scriba: Rutger van Soeren, E: scribalbg@gmail.com 
Info: www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Merenwijk - De Regenboog
Predikant: ds. Mirjam Buitenwerf, 06-40425789 
E: ds.regenboog@gmail.com 
Scriba: Anja Rijken 
E: scriba-wkr@kcregenboog.nl
Info: www.deregenboogmerenwijk.nl 

Diaconie - De Bakkerij
Coördinator: ds. Judith van den Berg-Meelis  
E: info@debakkerijleiden.nl 
Info: www.debakkerijleiden.nl 
Ekklesia Leiden
Pastor: ds. Owe Boersma, 06-30559980
E: o.boersma@ekklesialeiden.nl
Secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden 
E: info@ekklesialeiden.nl  
Info: www.ekklesialeiden.nl 
Jong-PgL
Jeugdwerker: Ilse Visser, 06-57482040 
E: jong@pg-leiden.nl
Ouderenpastoraat PgL
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440 
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl

Algemene Kerkenraad en  
College van Kerkrentmeesters
Secretariaat: Van Vollenhovenkade 22  
2313 GG Leiden 
E: info@kerkelijkbureauleiden.nl


