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Ik ben de Messias niet! 

Wie ben je? Meer dan ooit staat de vraag naar je ‘identiteit’ 
in het maatschappelijk debat centraal. Aan het begin van het 
seizoen zijn we, ook als kerk, geneigd om even stil te staan bij 
wie we ook al weer zijn: het is een moment om onze ‘identi-
teit’ weer even op te poetsen en met alles wat we te bieden 
hebben het nieuwe jaar in te gaan. Liefst met een herkenbaar 
en duidelijk logo. En ook op individueel niveau dringt zich, 
juist met het wegval-
len van ‘bezielde 
verbanden’, de vraag 
op: wie ben ik eigen-
lijk? En waar hoor ik 
bij? 

In vroeger tijden was 
je gewoon wat je 
ouders waren (boer of 
bakker of timmer-
man). Je ging door in 
de lijn van je ouders; je 
afkomst bepaalde wie 
je was. In onze huidige 
maatschappij willen 
we dat liever anders 
insteken. Op de vraag 
‘wie ben je?’ antwoor-
den we inmiddels 
graag met onze CV: 
we noemen dan de 
dingen die we zelf 
gepresteerd hebben, 
de opleiding die we 
gedaan hebben, het 
werk dat we doen, de 
posities die we bekle-
den. Toch heeft dat 
ook z’n nadelen. De 
Amerikaanse filosoof 
Michael Sandel heeft 
in zijn boek De tiran-
nie van verdienste 
laten zien welke 
gevolgen het heeft als succes en verdienste te zeer aan elkaar 
gekoppeld worden: er ontstaat populistische opstand onder 
degenen die het niet redden, en een loodzware prestatiedruk 
bij de getalenteerde presteerders. Het roept de vraag op: zijn 
we wat we presteren? En wat als we niets (kunnen) preste-
ren? 

Het is daarom niet onlogisch dat velen, aan beide extreme 
kanten van het spectrum, hun heil zoeken in een identiteit 
die niets met eigen verdienste te maken heeft, maar wordt 
afgelezen aan afkomst en biologische kenmerken: ‘black’ of 
‘white’, onderdrukt of geprivilegieerd, cis of queer.

Te midden van al deze identitaire tendensen klinken de woor-
den van Johannes de Doper ergerlijk anders. Op drie cruciale 
plaatsen in het Johannes-evangelie belijdt Johannes de 
Doper: “Ik ben de Christus niet”. Het staat in schril contrast 

met de “Ik ben”- uitspraken van Jezus die we door heel het 
Johannes-evangelie heen horen: ik ben het brood des levens, 
ik ben de goede Herder, en nog vele meer. Tegen die achter-
grond antwoordt Johannes de Doper op de vraag ‘wie ben 
jij?’ niet met zijn identiteit noch met zijn levenswijsheden, 
maar wijst simpelweg van zich af: ‘Ik ben de Christus niet.’ 
Godzijdank niet! 

Wij zijn het niet. Hoe 
eenvoudig dit ook 
klinkt, het gaat regel-
recht in tegen onze 
hang naar een duide-
lijk profiel. Ook in de 
kerk denken we 
telkens weer dat het 
op ons aankomt: op 
ons geloof, op onze 
(christelijke) identi-
teit. Wie zich niet 
voortdurend onder-
dompelt in de Bijbelse 
woordwereld gaat al 
snel teksten als “Wij 
geloven” op vlaggen 
en vaandels zetten. 
Die meent al snel dat 
de kerk een plek voor 
‘gelovigen’ is, die hun 
christelijke identiteit 
op alle mogelijke 
manieren willen en 
kunnen uitdragen. 
Maar zo gaat dat 
niet. 

Hoe verrassend zou 
het zijn als wij op de 
plaats van onze logo’s 
boven de kerkdeuren 
zouden schrijven: ‘Wij 
zijn de Messias niet’. 

En dat we zouden zeggen: dat water in de doopvont, dat ‘is’ 
het natuurlijk niet. En dat hele christendom, met z’n schuldige 
geschiedenis, dat ‘is’ het ook niet. Hooguit zijn het hier en 
daar wijsvingers, aanwijsstokjes die naar iemand anders 
verwijzen. Niet voor niets wordt Johannes de Doper op schil-
derijen vaak met een lange wijsvinger afgebeeld. 

Het is een vreemde belijdenis, ‘ik ben de Messias niet!’ Toch 
hoort de goede verstaander in deze woorden ook een 
enorme bevrijding. Bevrijding van de prangende vragen, die 
een mens soms tot op het sterfbed achtervolgen, over wie we 
zijn en of wel genoeg gedaan en geloofd hebben. Open kerk 
zijn begint bij het besef dat álle mensen, van welke afkomst, 
met welk CV, met geloof of ongeloof dan ook, in de vrijheid 
zijn gesteld om te zeggen: Ik ben de Messias niet. Allemaal 
aangewezen op een Ander/ander.

Mirjam Elbers
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COLUMN

Marcel Barnard

Niet de karikatuur, maar de kern
Religie is overal. Sla de krant open en het spat je tege-
moet – maar zelden in zuivere vorm.  
Wat het nieuws haalt, zijn de ontsporingen: Amerikaanse 
evangelicals die de politiek gijzelen, jihadisten in de Sahel 
en het Midden-Oosten, religieus gemotiveerde terroristen 
die bomaanslagen plegen in Pakistan en India, Israëlische 
extremisten die Palestijnen in Gaza uithongeren en 
verdrijven met een beroep op bijbelteksten.  
En hier: populisten die schermen met een grotendeels 
verzonnen ‘joods-christelijke traditie’. Het zijn ziekelijke, 
morbide karikaturen van religie – ontaard, misbruikt, 
misvormd.

Maar achter dat duistere nieuws schuilt een andere 
werkelijkheid. Oneindig veel meer mensen beleven reli-
gie zoals zij is bedoeld: als verbinding.  
Verbinding met anderen, dichtbij en veraf. Verbinding 
met God.  
Zij zoeken rechtvaardigheid, verlangen naar vrede tussen 
mensen en volkeren, eerbied voor andere schepselen: 
dieren, planten en bomen.  
Zij dromen van een aarde die leeft, groeit en bloeit, een 
lucht die schoon is om in te ademen.

Zo ook het christelijk geloof. Ja, ook daar ontsporingen 
en karikaturen. Maar er is ook de kerk — de ‘gevestigde’ 
kerk, met regels en een vaste orde, juist om geloof te 
behoeden voor ontsporing.  
Zij zoekt genezing voor wat ziek is. Vrede waar geweld 
woedt. Brood tegen honger. Water en wijn tegen dorst. 
Een thuis voor wie op de vlucht is. Waarheid tegenover 
leugens.

Herfst en winter staan voor de deur. Denk dan nog eens 
aan die oude kerk: bij alle ontij een schuilplaats.  
Ja, wat ouderwets misschien, verre van volmaakt.  
Maar daar wordt tenminste gezocht naar vrede – zonder 
grootspraak, maar met de vinger bij de teksten, speurend 
naar recht en rechtvaardigheid.  
Daar wordt geluisterd naar het zuchten van de schep-
ping.

Kom er eens om in een wereld waar de grote bek 
regeert. Waar de leugen triomfeert. Waar geweld de 
norm is.  
Wie verder kijkt dan de nieuwspagina’s ziet dat in de 
stilte van de kerk het echte werk gebeurt: niet het krij-
sende eigen gelijk, maar het stille zoeken naar recht en 
vrede. En als het moet spreekt zij waarheid tegen de 
macht.

Evensongs en Allerzielenvesper najaar 2025
Ook dit najaar organiseert Bijzonder Kerkenwerk Leiden weer 
bijzondere muzikale vieringen in de Hooglandse Kerk.

Evensong – zondag 14 september, 17.00 uur
Het Bavo Koor (Haarlem), o.l.v. Rick Muselaers, verzorgt 
samen met Ton van Eck (orgel) en liturg ds. Margreet Klokke 
een Evensong. Het koor bestaat uit ervaren zangers van het 
Kathedrale Koor St. Bavo. Het thema is Exaltatio Sanctae 
Crucis (Kruisverheffing). Er klinken werken van o.a. Bruckner 
(Christus factus est) en Lotti (Crucifixus).

Evensong – zondag 12 oktober, 17.00 uur
De Leidse Cantorij, o.l.v. Hans Brons, brengt met Willeke Smits 
(orgel) en ds. Joas van der Schoot muziek uit hun recente 
verblijf in York Minster. Te horen zijn onder meer Give peace 
in our time (Emma Brown), Magnificat & Nunc Dimittis in G 
(Francis Jackson) en Serenity (James MacMillan). De viering 
wordt afgesloten met de hymne Glorious things of Thee are 
spoken.

Allerzielenvesper – zondag 2 november, 17.00 uur
Elk jaar voert de Leidse Cantorij rond 2 november een 
Requiem uit. Dit jaar is gekozen voor An English Requiem. De 
kern daarvan is de Burial Service van Thomas Morley uit het 
einde van de 16e eeuw. Deze service klonk standaard in de 
zeventiende eeuw bij de uitvaart van Engelse Royals. Omdat 
in 1695 het anthem Thou knowest, Lord the secret of our 
hearts van Morley’s service was zoek geraakt schreef Henry 
Purcell ter vervanging zijn aangrijpende versie op die tekst. 
De allerzielenvesper vangt aan met Crossing the Bar van 
Hubert Parry, gevolgd door de hymne Abide with me en de 
onberijmde psalmen 130, 121 en 23. De vesper sluit af met het 
anthem And I saw a new heaven (Openbaringen 21) van 
Edgar Bainton en de geliefde hymne Love divine.

www.baartbv.nl • Tel.: 071-5234111
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Jong

Nieuwe naam en website voor het PgL jeugdwerk
Sinds 2022 zetten we ons in voor jeugdwerk binnen de Protes-
tantse Gemeente Leiden, tot nu toe bekend onder namen als 
PGL Jeugd, PGL Youth en Jong PGL. Maar ons werk en 
netwerk zijn de afgelopen jaren flink gegroeid, en dus werd 
het tijd voor een nieuwe naam. Vanaf nu heten we Connect. 
Alles wat we doen draait om verbinding: met elkaar, met 
geloof en met de kerk. En ‘elkaar’ bedoelen we breed: kinde-
ren, jongeren, ouders, vrijwilligers en mensen uit verschil-
lende kerken. 

Ons nieuwe logo straalt dat ook uit. Als we mensen vragen 
wat zij erin zien, komen er prachtige reacties: verbinding en 
eigenheid, verbonden personen, veelkleurigheid, wegen die 
samenkomen. Met Connect willen we een naam zijn die 
uitnodigt en inspireert, voor iedereen, binnen én buiten de 
kerk. Meer weten? Neem snel een kijkje op de website: www.
connect-leiden.nl

Ilse Visser

M25: Terugblik
Voordat ik het zelf doorhad, zat mijn eerste jaar bij M25 
Leiden er alweer op. Wat een jaar! Het was een periode vol 
waardevolle ervaringen, nieuwe inzichten en bijzondere 
ontmoetingen.

Ik wil alle docenten en partners van M25 heel hartelijk bedan-
ken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen gedu-
rende het afgelopen jaar. Dankzij jullie betrokkenheid en 
inzet hebben we samen mooie stappen kunnen zetten.
We hebben jongeren geïnspireerd en gemotiveerd om zich 
belangeloos in te zetten voor een ander. Voor sommigen 
betekende dat het ontdekken van nieuwe perspectieven op 
zichzelf en de wereld om hen heen. Voor anderen was het de 
eerste keer dat ze actief aan de slag gingen met burger-
schapsvorming buiten de schoolmuren. En weer anderen 
ontdekten hoe waardevol het is om simpelweg aanwezig te 
zijn voor iemand die zich eenzaam voelt.

M25: Vooruitblik
Vanaf 18 augustus ben ik met zwangerschapsverlof. 
Voor zover nu bekend, ben ik in januari 2026 weer terug. 
Francine neemt mijn werkzaamheden over tijdens mijn verlof. 
Een warm welkom aan haar!
Francine werkt 24 uur per week, in ieder geval op donder
dagen en is te bereiken via mijn huidige werkmail en tele-
foonnummer. Hieronder volgt een korte introductie van  
Francine.

Heaven Nicholson 

Welkom
Francine

“Ik ben Francine en ik ben aangetrokken om het team van M25  
Leiden te versterken gedurende het zwangerschapsverlof van  
Heaven Nicholson (dit betreft de maanden augustus tot en met  
december 2025).

Ik heb in Leiden literatuurwetenschap gestudeerd en meer dan  
tien jaar in de omgeving gewoond, ik zet mij dan ook graag in  
voor de stad waarmee ik al zo lang verbonden ben.

Ik heb veel ervaring met het organiseren van activiteiten,  
van reizen tot poëzie-optredens, en ik heb een tijd in de lees- 
bevordering gewerkt, waar ik ook veel contact had met  
scholen. Wat M25 Leiden voor mij zo interessant maakt, is dat  
ik dit werk kan combineren met maatschappelijke thema’s. Het kerstdiner lijkt me een van de hoogtepunten in de 
planning!

Ik combineer mijn werk met een deeltijdstudie theologie, waarmee ik in september ben begonnen. In mijn vrije 
tijd houd ik van lezen en moestuinieren – de tomaten doen het dit jaar erg goed!”
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College van Kerkrentmeesters en Stuurgroep Ouderen

College van Kerkrentmeesters
September! Terug naar de werkelijkheid van alledag. Elke 
maandagochtend gaapt de werkweek je weer aan. De luch-
ten worden grauwer, de dagen korter, weersvoorspellingen 
bedenkelijker. De herinneringen aan je vakantiehuisje verva-
gen, net als het kleurtje dat je opliep in het zuiden of in je 
achtertuin.
Ook het college van kerkrentmeesters is weer volop in bedrijf, 
na twee rustigere maanden. Op het moment dat ik dit schrijf, 
hebben we een eerste lange vergadering achter de rug. 
Gisteravond om half acht begonnen, pas na twaalven klaar: 
de keerzijde van een tijd niet vergaderen is dat je later wat in 
te halen hebt.
We bespraken onder andere de begroting voor volgend jaar, 
samen met de wijkkerkrentmeesters, die hun ideeën konden 
aandragen en vragen konden stellen. Die input is voor ons 
belangrijk, want daarmee voorkomen we dat we dat we hele-
maal op een eilandje allerlei grootse plannen maken zonder 
degenen te betrekken voor wie we het uiteindelijk doen – en 
dat zijn toch de leden van de geloofsgemeenschappen.
Onze penningmeester gaat nu met de accountant aan de slag 
met de inbreng die iedereen heeft geleverd. Wijzigingen 
verwerkt hij in de begroting. Daarna mag de algemene 
kerkenraad zich over onze financiële plannen buigen. We 
hopen dan te horen dat ze erop vertrouwen dat de bedrijfs-
voering van de Protestantse gemeente Leiden bij ons ook 
komend jaar weer in goede handen is. Vervolgens leggen we 
de begroting ter inzage voor de gemeente, dus voor u als 
lezer. En u kunt er dan ook nog iets van vinden.
Genoeg te doen dus, voor ons. Het voordeel is: op die manier 
vliegt de herfst voorbij. En voor je het weet is het weer lente. 
Ik zie ernaar uit, absoluut - maar tot die tijd vermaak ik me 
prima met het kerkenwerk.

Gert Dronkers, secretaris college van kerkrentmeesters

Reageren op dit stukje? Mail naar  
secretaris@kerkelijkbureauleiden.nl. Algemene vragen voor 
het CvK kun je versturen naar info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Zangdienst voor ouderen zondag 5 oktober 
Vredeskerk 14.30 uur
Als Stuurgroep starten we het kerkelijk seizoen met de jaar-
lijkse zangdienst voor ouderen in de Vredeskerk. Nu al voor 
de vierde keer op rij. In deze dienst staan de liederen die 
ouderen van te voren opgeven, centraal. Ik vertel iets over de 
betekenis en achtergrond. En er is een korte meditatie aan de 
hand van een beeld op de beamer. Iedereen is welkom, maar 
we houden speciaal rekening met mensen die niet meer naar 
de zondagse diensten kunnen komen. Het tijdstip is daarom 
altijd ‘s middags.  

Vorig jaar sprak ik met een collega over deze dienst. Ik 
vertelde hoe ik opnieuw enorm had genoten van deze mooie 
middag. Ouderen die ondanks hun broze gezondheid 
kwamen. Ik zag hun blijde, ontroerde gezichten bij het 
zingen van een vertrouwd en betekenisvol lied. Ouderen die 
oude bekenden op zo’n middag weerzien en die enthousiast 
naar elkaar zwaaien en later bij de koffie elkaar opzoeken. 
Mensen die lijden aan dementie en die volop de oude liede-
ren meezingen die ze uit hun hoofd kennen.  En ik genoot 
opnieuw van de variatie aan lievelingsliederen die mensen 
van te voren op mogen geven. Van Huub Oosterhuis tot 
Johannes de Heer, van alles komt voorbij.
Blijkbaar sprak mijn gezicht boekdelen tegenover die collega. 
‘Dat is jouw gemeente’, zei hij. Het raakte me, deze korte 
treffende zin waarin heel veel goeds doorklinkt.

De Stuurgroep Ouderen gaat deze winter opnieuw samen 
met jongerenwerker Ilse Visser een maaltijd voor jong en oud 
organiseren. Ook komt er een avond over hoe we met elkaar 
een dementie-vriendelijke kerk kunnen vormen.
In het voorjaar gaan we onder leiding van organiste Willeke 
Smits met elkaar psalmen van vroeger en nu zingen.
Houd u vooral de nieuwsbrieven van uw eigen wijkgemeente 
in de gaten, daarin wordt u verder geïnformeerd.
Namens de Stuurgroep Ouderen, 

Jorine de Klerk

Samenkomst in de Vredeskerk
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Diaconie

Niets doen is geen optie
Zondagmiddag 21-09 VredesOntmoeting 16.00 - 17.00 uur. 
Stadhuisplein.
Iets doen om de vrede te bevorderen, wat en hoe en met 
wie? In Leiden zijn vele personen en organisaties actief bezig 
met het zoeken van een manier om ‘iets’ te doen. 
Tegelijkertijd betekent bouwen aan vrede ook actief ‘nee 
zeggen tegen onrecht’: om daar waar onrecht geschiedt niet 
mee te werken, goederen of diensten te gebruiken of te 
ondersteunen die uitbuiting, exploitatie of onrecht verster-
ken. 

Tijdens de VredesOntmoeting zullen diverse sprekers, muzi-
kanten en creatievelingen invulling geven aan hoe zij dit 
(doen) in Leiden aanpakken. Doet U mee? Want ‘niets doen is 
geen optie’. 
Komt u ook? Zondag 21-09
16.00 - 17.00 uur. Stadhuisplein Leiden

25-09 Vesper voor Vrede en Gerechtigheid 
In de Vredesweek houden we een vesper voor vrede in het 
thema: ‘Niets doen, is geen optie’. Iedereen is welkom voor 
gebed, verstilling, verbinding, muziek en actie.
Dit avondgebed maakt deel uit van een nieuwe serie oecume-
nische avondgebeden waar christenen bij elkaar komen om 
niet alleen te bidden en stil te staan bij al het leed in de 
wereld, maar ook om in actie te komen en te delen.  
Elke maand is er een gebed met een ander actueel thema. 
Meer informatie volgt op www.debakkerijleiden.nl 
Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
Inloop in stilte 18.45 
19.00- 19.45 uur vesper
19.45 nazit, koffie & thee

14-10 film & nagesprek: “Ons Dagelijks Brood” 
Ontmoeting met maakster Willemijn Goos van klooster 
“Nieuw Sion” Diepenveen
Ben jij benieuwd naar een plek waar stilte, natuur en bezin-
ning samenkomen? Kom dan naar de bijeenkomst in Leiden, 
waar Willemijn Goos van Klooster Nieuw Sion je meeneemt in 
het inspirerende verhaal van deze unieke plek in Diepenveen. 
Ooit woonden er monniken, sinds 2015 is Nieuw Sion een 
moderne oase voor rustzoekers, denkers, doeners en dromers. 
In het Sallandse groen vind je ruimte voor retraite, ontmoe-

ting en verdieping. Een plek waar stilte en verbondenheid 
centraal staan – een plek waar je echt even kunt ‘zijn’.
Willemijn vertelt ons hoe Nieuw Sion zich de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld: Over de dagelijkse praktijk van stilte, gast-
vrijheid en duurzaamheid. Over de kloostertuin waar vrijwilli-
gers samen groenten telen, de sfeervolle Kloosterherberg 
waar gasten elkaar ontmoeten, en het kloosterbier dat nog 
steeds volgens eeuwenoude traditie wordt gebrouwen.

Maar Nieuw Sion is méér dan alleen een plek. Het is een 
beweging van mensen die verlangen naar rust en zingeving, 
naar een plek waar je mag vertragen en op adem kunt 
komen. Of je nu een stilteweekend wilt volgen, wilt helpen in 
de tuin, of gewoon nieuwsgierig bent naar wat klooster- of 
gemeenschapsleven vandaag de dag kan betekenen – ieder-
een is welkom.
Laat je op 14-10 in de Hooglandse Kerk inspireren door Wille-
mijn en ervaar hoe stilte en gemeenschap elkaar kunnen 
versterken. 

Waar: Hooglandse Kerk- ingang Hooglandse kamer Hoog-
landsekerkgracht 58, Leiden.
Wanneer: 14-10 inloop 19.45 – aanvang 20.00 -22.00 uur
Spreker: Willemijn van Nieuw Sion

Save the Date: Ontmoetingsmaaltijd 06-11 2025!
Zet u het alvast in uw agenda? 
Zoals elk jaar willen we ook dit keer weer een prikkelende 
impuls geven aan de diaconale roeping en opdracht van 
lokale kerken in Leiden met de aftrap van de Ontmoetings-
maaltijd. Een maaltijd voor jong en oud, nieuwkomer of 
jarenlange Leienaar, vreemde vogel of huismus. Een maaltijd 
die uitnodigt tot verbinding, ontmoeting en veelkleurigheid! 
Iedereen is welkom hiervoor op 06-11 om 17.00 uur in de 
Marekerk. Toegang is gratis.
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STAP GAAT

ZELDEN

ACHTERUIT

DE EERSTE 

T 071 402 16 21
algemeen@driebergenaccountants.nl
www.driebergenaccountants.nl

Restauratie / Renovatie / Utiliteitsbouw / Woningbouw

www.duprie.nl

Wilt u meer weten over begraven of over de mogelijkheden 
van asbestemmingen op Rhijnhof? Kijk dan op de website of 
maak een persoonlijke afspraak. 

www.rhijnhof.nl  |  info@rhijnhof.nl  |  071 - 532 06 09
Openingstijden gedenkpark:  maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur. 

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

BMS Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

T. 071 516 29 30

E. info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3  2312CK Leiden   071-5126627

al ruim 100 jaar een begrip in Leiden

witgoed
ijzerwaren
installaties
beveiliging
sleutelservice
koopmans verf
gereedschappen
bouwmaterialen
totaal verbouwing
tuingereedschappen

 

 

 

Uitvaartverzorging Janson&Bolland 
071-5 122 112 
www.levendaal.eu  

Janson&Bolland                  Afscheidscentrum Oegstgeest 
Levendaal 103                         Piet Heinlaan 42a 
Leiden                                     Oegstgeest 
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Leiden Zuidwest – De Pelgrim

Meet & Create
In de Stevenshof zijn we voor de zomer begonnen met ‘Meet 
& Create’. Tijdens deze avonden laten we ons inspireren door 
een Bijbelverhaal, gaan er creatief mee aan de slag, en 
ontmoeten we elkaar. In het komende seizoen gaat het over 
vrouwen in de Bijbel. We beginnen met het verhaal van 
Hanna, de moeder van Samuel. 

De bijeenkomsten in het najaar zijn op: donderdagavond 9 
oktober, donderdagavond 13 november en dinsdagavond 2 
december, steeds om 20.00 uur in de Verdieping (Stevens-
bloem 269). Wil je meedoen? Neem voor meer informatie en 
aanmelding contact op met ds. Mirjam Buitenwerf, buiten-
werf.pglzw@gmail.com; tel. 06-40425789.

Kliederkerk
In het nieuwe seizoen gaat ook de Kliederkerk weer van start. 
De eerst keer dat we weer bij elkaar komen is 12 oktober.  
Zet dat dus alvast in je agenda. We beginnen om 15.00 uur en 
zijn bezig tot ongeveer 17.00 uur. In de Verdieping, Stevens-
bloem 269. De meeste ouders van de kinderen die eerder 
geweest zijn krijgen nog een mail hierover, zodat ze zich weer 
op kunnen geven. Maar, geen nood, als je dat vergeet ben je 
ook van harte welkom. 

We gaan het dit seizoen hebben over kinderen in de bijbel 
die geroepen worden voor bijv. een taak in de wereld door 
God. We beginnen met Samuël. Wil je alvast even lezen waar 
het over gaat dan kun je dit in de bijbel vinden in het Bijbel-
boek Samuël 1 hoofdstuk 3. We gaan natuurlijk ook andere 
activiteiten doen, die te maken hebben met kinderen. 

We gaan ook met elkaar zingen en iets eten. Kortom het 
belooft weer een fijne en mooie middag te worden. Ook 14 
december komen we weer bij elkaar. Dan weet je dat alvast. 
Nu in ieder geval tot 12 oktober. Je komt toch ook!!!!!!!

Cursus Liederen en muziek in Advents- en 
Kersttijd
Op drie donderdagen in de Adventstijd komen we bij elkaar 
om een aantal Advents- en Kerstliederen uit de kerkelijke 
traditie te beluisteren en natuurlijk samen te zingen. Er wordt 
uitleg en achtergrond gegeven bij de ontstaansgeschiedenis 
van de liederen; daardoor krijgt een lied een diepere beteke-
nis. Deze cursus biedt een mooie manier om via muziek en 
liederen bewust bezig te zijn met Advent, en in deze vaak 
drukke periode stil te staan bij het komende Kerstfeest. 
Wanneer? Op drie woensdagmiddagen in Leiden Zuidwest, in 
kerkgebouw ‘de Pelgrim’ (Apollotoren 2): 26-11, 10-12 en 
17-12, steeds om 13.30 uur. Mochten deze data u niet uitko-
men, dan bestaat de mogelijkheid om dezelfde cursus te 
volgen op donderdagavonden in de Regenboog: 27-11, 11-12, 
18-12, steeds om 20.00 uur. Meer informatie en opgave (liefst 
uiterlijk 20 november a.s.): ds. Mirjam Buitenwerf, buitenwerf.
pglzw@gmail.com; tel. 06-40425789.

Verslag gevangenenzondag
Op 24 augustus was onze voorganger een mede-oprichter van 
Exodus. Tijdens de dienst kregen we aan de hand van Marcus 
8: 22-26 uitleg over hoe Exodus ex-gedetineerden weer zelf-
vertrouwen geeft en helpt een nieuw leven op te bouwen. In 
dat bijbelverhaal geneest Jezus een blinde vanuit diens eigen 
kracht, uiteraard met Jezus steun en begeleiding en laat hij 
hem zijn ogen openen. De weer ziende man mag naar huis, 
maar niet via het dorp. 

Deze uitleg werd gegeven in samenspraak met een ambassa-
deur van Exodus. Verder werd er een film getoond over het 
herfstkamp dat voor gedetineerden en hun kinderen wordt 
georganiseerd. 
Na afloop zijn er kaarten geschreven voor gedetineerden. 
Daarnaast is er 129,20 euro ingezameld voor de ijsjesactie die 
Exodus organiseert in Teylingereind, waardoor de gedetineer-
den merken dat de buitenwereld hen niet vergeet. Het was 
een enerverende en inspirerende dienst, waarbij ook de 
huidige directeur van Exodus aanwezig was. 

Ds. Jan Eerbeek en dhr. Pim van Doorn (Exodus Leiden)

De kinderen maken er iets moois van!
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De Pelgrim
Apollotoren 2, 2324 DR Leiden

Vredeskerk
Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden

Marekerk
Lange Mare 48, 2312 GS Leiden

Kerkdiensten

Zondag 28 september
Deurcollecte: PKN: pastoraat – 
veilige plek voor studenten

10.00	ds. M. Buiten werf en  
W. van Erp, oecumenische 
viering in de Maria 
Middelares kerk

Vredeskerk
10.00	ds. J. Bellwinkel 10.00	ds. N. de Boo, Zeist

17.00	ds. T. Jacobs

Zondag 12 oktober
Deurcollecte: onderhoud kerkelijke 
gebouwen

10.00	ds. Govers 10.00	ds. G.J. Venema, bevestiging 
ambtsdrager(s)

10.00	ds. F.J. van Harten, 
Scheveningen

17.00	ds. T. Jacobs

Zondag 26 oktober
Deurcollecte: onderhoud kerkelijke 
gebouwen

10.00	ds. D. Verboom 10.00	ds. H. Boter, bezoek leiding 
jongerencentrum Bogotá

10.00	ds. W.A. van den Born,  
Hei en Boeikoop

17.00	ds. M.R. Klokke, cantatevesper

Woensdag 5 november - Dankdag
Deurcollecte: doel te bepalen door de geloofsgemeenschap

19.30	 T. Jacobs (preek) i.s.m.  
De Herengrachtkerk (liturgie)

Zondag 16 november
Deurcollecte: jeugdwerk in eigen 
wijk

10.00	ds. B. Schelaas 10.00	drs. B. Jaarsma-Mollers, 
gevangenenzondag

10.00	ds. T. Jacobs
17.00	prop. A. de Vreugd,  

Katwijk aan Zee

Zondag 30 november –  
1e Advent
Deurcollecte: onderhoud kerkelijke 
gebouwen

10.00	ds. Chr. de Jonge 10.00	ds. G.J. Venema 10.00	ds. T. Jacobs,  
Heilig Avondmaal

17.00	ds. F.A.J. Heikoop, Loosdrecht

Zondag 5 oktober Israëlzondag
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

10.00	ds. M. Driessen 10.00	ds. G.J. Venema, Avondmaal, 
m.m.v. de kerncantorij

10.00	ds. T. Jacobs,  
Heilig Avondmaal

17.00	ds. M.C. Batenburg, Gouda

Zondag 19 oktober
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

10.00	ds. F. Gijzel 10.00	ds. J.R. Wolthaus 10.00	ds. T. Jacobs
17.00	ds. M.C. van Pelt, Gouda

Zondag 2 november - Allerzielen
Deurcollecte: eredienst en pastoraat

10.00	ds. J. Bellwinkel 10.00	ds. G.J. Venema en  
pastor J.C. de Klerk, 
gedachtenisdienst  
m.m.v. de cantorij

10.00	ds. J.H. Menkveld, Giesenburg, 
jeugddienst

17.00	ds. T. Jacobs

Zondag 9 november
Deurcollecte: door de wijk te 
bepalen

10.00	ds. M. Buitenwerf,  
Heilig Avondmaal

10.00	ds. J.A. de Waal 10.00	prop. G. Guijt,  
Katwijk aan Zee

17.00	ds. A. Schroten, Gouda

Zondag 23 november - 
eeuwigheidszondag - laatste 
zondag van het Kerkelijk jaar
Deurcollecte: PKN: pastoraat – 
pastoraat bij rouw en gedachtenis

10.00	ds. M. Buitenwerf, 
gedachtenisdienst

10.00	ds. G.J. Venema, Avondmaal 10.00	ds. T. Jacobs
17.00	ds. J. Visser, Amsterdam - 

Alphadienst

Zondag 21 september - 
vredeszondag
Deurcollecte: onderhoud kerkelijke 
gebouwen

10.00	 J.P. Karstens 10.00	ds. G.J. Venema, startzondag, 
m.m.v. de Cantorij

10.00	ds. T. Jacobs, jeugddienst
17.00	ds. J. Visser, Amsterdam



Hooglandse Kerk
Nieuwstraat 20, 2312 KC Leiden

De Regenboog
Watermolen 1, 2317 ST Leiden
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Overige diensten

Waalse Kerk Leiden
Breestraat 62-64
2311 CS Leiden
Zondag 10.30 u.
21-09	 ds. D. Zantingh
28-09	 ds. R.N. Bennahmias
05-10	 ds. R.N. Bennahmias
12-10	 ds. D. Zantingh
19-10	 ds. K. Blei
26-10	 ds. R.N. Bennahmias
02-11	 ds. R.N. Bennahmias
09-11	 ds. D. Zantingh
16-11	 ds. K. Blei
23-11	 ds. L. van Hilten-Matthijsen
30-11	 ds. R.N. Bennahmias

Scheppingskerk Leiderdorp
Van Poelgeestlaan 2
2352 TD Leiderdorp
Dienst voor doven. 
Zondag 10.00 u.
28-09	 J.P. Karstens + tolk
12-10	 P. VAN Rijn + tolk
26-10	 W. Otte + tolk
09-11	 ds. Hibma
23-11	 H. Stevens + tolk

Lakenhof Leiden
Arthur van Schendelstraat 2
2321 WH Leiden
Zondag 10.30 u.
28-09	 ds. J.C.R. Wijngaard
12-10	 D. Meyer
26-10	 W. van der Meij
08-11	 W. van der Meij
22-11	 W. van der Meij

Schouwenhove Leiden
Schouwenhove 27
2332 DP Leiden
Woensdag 15.00 u.
22-10	 B. Jaarsma (theoloog)
19-11	 ds. J. Bellwinkel

10.00	 ds. P. Verhoeff
12.00	 Ekklesia, M. Thieme

10.00	 Liturgiegroep

10.00	 ds. J. Korf
12.00	 Ekklesia, ds. D. van Veen
17.00	 ds. J. van der Schoot, 

evensong  
m.m.v. de Leidse Cantorij

10.00	pastor C. Hofschreuder, 
m.m.v. het Regenboogkoor

10.00	 ds. R. Kouwijzer
12.00	 Ekklesia, ds. E. Kruyt

10.00	ds. H. Schouten,  
Heilig Avondmaal

10.00	 ds. M.R. Klokke
12.00	 Ekklesia, ds. R. Wattel

10.00	ds. M. Buitenwerf,  
Heilig Avondmaal

10.00	 ds. M.R. Klokke
12.00	 Ekklesia, ds. O. Boersma

10.00	ds. M. Buitenwerf,  
m.m.v. het Kerkorkest

10.00	 ds. M.R. Klokke, doopdienst 
m.m.v. de Leidse Cantorij

12.00	 Ekklesia, ds. K. van der Broeke

10.00	ds. M. Buitenwerf

10.00	 ds. M.R. Klokke
12.00	 Ekklesia, ds. J. van Malde

10.00	pastor W. Hoogendoorn

10.00	 ds. M.R. Klokke, 
gedachtenisdienst,  
|m.m.v. de Leidse Cantorij

12.00	 Ekklesia, ds. O. Boersma
17.00	 M.R. Klokke

10.00	pastor W. Hoogendoorn en  
ds. M. Buitenwerf, 
gedachtenisdienst,  
m.m.v. het Regenboogkoor

10.00	 ds. M.R. Klokke en  
prof. J.J. Boersema, 
Oogstdienst en Avondmaal

12.00	 Ekklesia, ds. J. van den Berg

10.00	 Liturgiegroep

10.00	 ds. G. Fröberg
12.00	 Ekklesia, ds. M. Draaijers
17.00	 T. Jacobs, cantatevesper

10.00	pastor W. Hoogendoorn

10.00	 ds. M.R. Klokke, avondmaal
12.00	 Ekklesia, ds. O. Boersma

10.00	ds. van den Berg
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De Verbinding – Vredeskerk

Nieuwe groene borders bij 
jubilerende Vredeskerk
De Vredeskerk viert dit jaar haar 
60-jarig bestaan – een bijzonder jubi-
leum dat aanleiding geeft om niet 
alleen terug te kijken, maar ook voor-
uit. Een mooi voorbeeld daarvan is het 
plan dat de tuingroep van De Verbin-
ding deze zomer heeft uitgevoerd: de 
aanleg van nieuwe groene borders aan 
de zuidzijde van de kerk, mede moge-
lijk gemaakt door financiële bijdragen 
van het Staalwijkfonds en het CvK.

Centraal daarin staat de verplaatsing 
van de Vredesboom, die de afgelopen 
jaren beschut groeide in de kerktuin. De 
boom heeft nu een vaste plek gekregen 
in één van de nieuwe borders, waar hij 
beter zichtbaar is en zijn vredesbood-
schap sterker kan uitdragen. Zo komt 
de boom letterlijk en figuurlijk meer tot 
zijn recht bij het kerkgebouw dat met 
zijn naam ook de hoop op blijvende 
vrede uitdrukt.

De nieuwe borders passen ook uitste-
kend bij het streven van De Verbinding 
als Groene Kerk. Meer groen in de stad 
draagt bij aan verkoeling in hete 
zomers, versterkt de biodiversiteit en 
biedt schoonheid en rust voor voorbij-
gangers. We danken de tuingroep voor 
hun inzet.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
13 september is de Vredesboom in het 

zonnetje gezet en werd een gedenk-
plaat onthuld. Zo kwamen drie lijnen 
prachtig samen: jubileum, vergroening 
en vredesboodschap.

Startweekend en 60 jaar  
Vredeskerk
Het startweekend zal op zaterdag 20 
september in het teken staan van 10 
jaar Running Dinner en op zondag 21 
september zullen we de start van het 
seizoen en 60 jaar Vredeskerk feestelijk 
vieren met een leuk programma in de 
sfeer van de jaren ’60. In de dienst 
zingen we bekende kerkliederen die in 
die tijd zijn ontstaan en populaire hits 
krijgen ook een plek in de viering.

Colombianen op bezoek
Eind oktober komen op uitnodiging van 
Kerk in Actie vier mensen uit Colombia 
naar Nederland. Het zijn twee leidsters 
van het kind-en jongerencentrum FPT in 
Bogota en twee jongeren, die in dat 
centrum actief zijn. Het doel is om 
kennis te maken met de wijkgemeenten 
in Nederland die Colombia als actieland 
gekozen hebben. Door middel van acti-
viteiten om geld in te zamelen onder-
steunen ze het FPT en zijn op die 
manier betrokken bij deze bezoekers. 
Extra betrokken zijn Tetsje Oelen en 
Astrid Krispijn: wij zijn in mei mee 
geweest met de Kerk in Actie-reis naar 
Colombia en hebben kennisgemaakt 

met de leidsters en de activiteiten in het 
FPT. Hoe mooi is het om hen en twee 
jongeren te mogen ontvangen in 
Leiden! Op het voorlopige programma 
staan de kerkdienst op 26 oktober in de 
Vredeskerk, met aansluitend een 
kennismaking met de gemeente, en op 
7 november een bezoek aan de De 
Bakkerij met kennismaking met M25. 
We verheugen ons op hun bezoek! 

Astrid Krispijn

Voorjaarskleuren in aantocht

Op zaterdag 11 oktober 2025 is van 
10.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse bloem-
bollenmarkt. Er is weer volop keuze uit 
een kleurrijk aanbod van bollen. 
Wegens het succes van vorig jaar, is het 
aandeel biologische bollen dit jaar 
uitgebreid. Hiermee dus een mooie en 
tevens groene gelegenheid om alvast 
de lente in huis te halen!

Bijbelkring
De zoektocht naar identiteit brengt 
mensen tegenwoordig naar alle uithoe-
ken van de wereld. Waar vind je 
antwoord op de vraag wie je wezenlijk 
bent? In de verhalen uit het bijbelboek 
Genesis is die vraag ook al aan de orde. 
Daar blijkt dat niemand een antwoord 
kan vinden op en voor zichzelf: telkens 
zijn twee hoofdfiguren onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In de Bijbelkring 
dit najaar volgen we enkele van die 
koppels: Abraham en Lot, Hagar en 
Sara, Isaak en Rebecca. Interesse?  
Kijk op de website van De Verbinding 
Leiden.De tuingroep met op de voorgrond de vredesboom
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Marekerkgemeente – Marekerk

Nieuw seizoen
Na de zomervakantie loopt de kerk gelukkig weer vol. Dan 
zijn – op enkele senioren na – de meesten weer terug. Als 
Marekerkgemeente markeren we het nieuwe ‘winterseizoen’ 
altijd met de gemeentedag. Die wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 20 september. De belijdeniscatechisanten van dit 
jaar organiseren deze dag. ‘s Middags zijn er verschillende 
activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Voordat de 
barbecue begint, hebben we meestal een zanguurtje met 
elkaar. Op zondag 21 september beginnen we dan officieel 
met een gezinsdienst. Daarna beginnen door de week de 
catechese, het jeugdwerk en de bijbelkringen weer.

Nieuw thema

Als werkgroep missionaire vorming & toerusting hebben we 
in het voorjaar weer nieuw bijbelstudiemateriaal geschreven 
voor de bijbelkringen. Dit jaar hebben we gekozen voor de 
persoon Petrus. In vier Bijbelstudies staan we stil bij vier 
gebeurtenissen in zijn leven. En de grote vraag is steeds:  
Wat kunnen wij van hem leren? Het verwerkingsmateriaal is 
dusdanig ontwikkeld dat we hopen dat naast bijbelstudie er 
ook volop ruimte zal zijn voor het concretiseren van ons chris-
ten-zijn in ons dagelijks leven. Als overkoepelend thema 
hebben we gekozen voor ‘christen2025 #hoedan?’.

Nieuwe scriba
Op 1 juli heeft de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe 
scriba gekregen: dr. C.M.A. (Kees) van Ekris. De scriba van de 
Protestantse Kerk is lid van het moderamen van de generale 
synode en geeft mede leiding aan onze landelijke kerk.  
Bij zijn benoeming stond Kees van Ekris in een toespraak 

uitgebreid stil bij het woord ‘moed’. Dat hebben we volgens 
hem nodig om kerk te zijn in deze tijd.
In Frankrijk heb ik zijn nieuwste boek gelezen ‘De magie van 
het geloof. Theologie over bezieling en betovering’. Net als 
bij zijn vorige boek ‘Dialoog, dans en duel: Preken voor tijd-
genoten’ ben ik weer geraakt door zijn frisse en existentiële 
manier van schrijven. Zijn laatste boek is geboren uit allerlei 
gesprekken die hij voerde als theoloog des Vaderlands. Echt 
een aanrader!

ds. Ton Jacobs

20 jaar Mare48
Onze Marekerkgemeente is best een duiventil van inkomende 
en uitvliegende gemeenteleden. Het geeft een speciale dyna-
miek aan het gemeenteleven en het is mooi om te zien dat, 
ook als leden in zekere zin voorbijgangers zijn, zij zich toch 
enthousiast inzetten voor de gemeente. Maar in een 
gemeente als de onze kan dan communicatie, verbinding en 
elkaar kennen een uitdaging zijn. Onder andere de week-
brief, de gemeente app, Mijn Marekerk, de wijkgids en de 
meeleefmail vormen belangrijke communicatiekanalen voor 
de ‘lopende zaken’: agenda-items en roosters maar ook 
pastorale zorgen en vreugden. 
Daarnaast is er ook de Mare48: ons gemeentemagazine dat dit 
jaar alweer zijn 20e jaargang beleeft! Dit in 2005 in het leven 
geroepen magazine had destijds als doel een verbindend en 
informatief platform te zijn. Nog altijd wordt de Mare48 door 
de kerkenraad en de diverse werkgroepen gewaardeerd en 
gebruikt voor uitgebreidere informatievoorziening over actu-
ele zaken. Vanuit bijvoorbeeld het jeugdwerk, de kerkrent-
meesters en diakenen en de kunstcommissie worden 
toekomstplannen en terugblikken gedeeld. Daarnaast streeft 
de Mare48-redactie ernaar mensen met elkaar in verbinding te 
brengen door individuele gemeenteleden aan het woord te 
laten in de portretrubriek of het uitgebreidere Interview. 
Rubrieken als ‘jarige kids’, de boekbespreking en het beeldver-
slag zijn al jarenlang vaste items, waarbij een mooie constate-
ring is dat het aantal jarige kids door de jaren heen aanzienlijk 
is gegroeid. Het belang van dit communicatiemiddel, de waar-
dering vanuit kerkenraad en gemeente èn de trouwe inzet 
van mensen van het eerste uur (fotoredacteur, vormgever en 
eindredacteur) hebben ertoe geleid dat momenteel na 20 jaar 
het inmiddels 90e nummer in de maak is!

Namens de redactie, Annemarie Rijkaart

V.l.n.r. Annemarie Rijkaart, Michael Korbee,  
Gerdi van Twillert, ds. Ton Jacobs
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Hooglandse Kerkgemeente

Nieuwe activiteiten in seizoen 2025 – 2026 in de Hooglandse Kerk

Bijbel en bakkie –  
voor 20’ers en 30’ers
Een aantal 20’ers en 30’ers uit de Hoog-
landse Kerk Gemeente heeft in het 
afgelopen seizoen bedacht dat het 
goed en leuk zou kunnen zijn, om 
onder het genot van een kop koffie met 
elkaar een gedeelte uit de Bijbel te 
lezen en te kijken hoever zij dan samen 
komen met het vinden van een uitleg 
en betekenis. 

Dit is goed bevallen, en dus gaat de 
groep door. De eerstvolgende bijeen-
komsten zijn op de donderdagen  
25 september en 30 oktober  
van 19.30 tot 21.00 uur.  

Wie in de leeftijdscategorie valt is 
welkom, je kunt je melden bij  
floriskoppelaar@live.nl Bijeenkomst in de Hooglandse Kerk

Het thema van de ‘Menselijke maat’ mooi verbeeld

Mediteren met Etty Hillesum - meditatiecursus
In de winter is het vroeg donker. In veel huizen zie je dan 
kaarsen branden. Het is een seizoen, dat uitnodigt om je naar 
binnen te keren.  Dit jaar kun je hier in de Hooglandse Kerk 
wat meer invulling aan geven door deel te nemen aan een 
serie meditatie – en bezinningsavonden rond teksten van Etty 
Hillesum. Van deze hyperintelligente en sensitieve Joodse 
vrouw (1914-1943) zijn twee dagboeken bewaard gebleven. 
Daarin beschrijft ze haar geestelijke groei: hoe ze stil wordt, 
God zoekt, en groeit in vertrouwen, ook (ondanks de oorlog!) 
in wat mensen vermogen. Iedereen kan meedoen aan deze 
cursus, ook wie geen of weinig ervaring heeft met mediteren. 
De cursus wordt in de Hooglandse Kamer gegeven op de 
donderdagavonden 6 en 20 november en 4 en 18 december, 
telkens van 20.15 tot 21.45 uur. Begeleiding: ds. Margreet 
Klokke, klokke@hooglandsekerk.nu  

Cursus: ‘Gelaagd bijbel-lezen’
Wie over zijn of haar eigen geloven spreekt, gaat al gauw 
beeldtaal gebruiken. ‘Het was alsof ik een hand op mijn 
schouder voelde’, bijvoorbeeld. In de bijbel is dat niet anders. 
De zee is in dat boek een beeld voor de diepte van het leven, 
de dood. En een rots is een beeld voor God, die het leven 
draagt. In deze cursus zoeken we de laagjes onder de opper-
vlakte van de tekst. Dat is een hele kunst, want veel mensen 
hebben als kind geleerd om alleen op de eerste, letterlijke 
laag te letten. Maar als je er vanuit gaat dat er veel meer 
staat dan er staat, kan er een wereld voor je open gaan. Wat 
betekent het bijvoorbeeld als Jozua 6 vertelt dat de muren 
van Jericho instorten? En wat als Matteüs 8 vertelt dat Jezus 
iemand geneest door zijn boze geesten in een kudde zwijnen 
te sturen? Als deelnemer kun je zelf ook een verhaal inbren-
gen dat je nader zou willen onderzoeken. 

De cursus wordt in de Bovenzaal van het Hooglandse Huijs 
gegeven op de dinsdagavonden 13 januari, 17 februari,  
17 maart en 28 april van 20.15 tot 21.45 uur.  
Begeleiding; ds. Margreet Klokke, klokke@hooglandsekerk.nu 

Nieuwe activiteiten van de ‘Kerk voor de stad’  
in de Hooglandse Kamer
In het najaar komt er een nieuwe expositie in de Hooglandse 
Kamer met als thema ‘Menselijke maat’. Er zullen werken 
getoond worden van beeldhouwer Paul Bouter en fotografe 
Kiki Breet, allebei Leidenaren. 

Er is bovendien een aantrekkelijk programma op de zaterdag-
middag, bij het scheiden van de markt. Dit begint steeds om 
16.00 uur en eindigt rond 17.30 uur.

-	 Zaterdag 18 oktober: Kennismaken met de Hagios liede-
ren van Helge Burggrabe o.l.v. Mirjam Dirkx

-	 Zaterdag 15 november: Het gepassioneeerde leven van 
Hannah Arendt, door pedagoog en kenner Joop Berding

-	 Zaterdag 13 december: De spiritualiteit van het 
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, door Jos Vermunt, 
oud-dirigent van de Residentie Bach Ensembles. 

Iedereen is van harte welkom, voor meer informatie zie  
www.hooglandsekamer.nl
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Merenwijk – De Regenboog

Een nieuw seizoen
Elk jaar, wanneer de vakantieperiode 
ten einde loopt, merk ik dat er een 
soort weemoed over me komt. De 
weken van rust en vrijheid zijn voorbij, 
en is even slikken. Ik spreek mezelf dan 
vriendelijk maar kordaat toe: Joh, we 
mogen weer! Kijk vooruit, er wacht 
zoveel moois.

En nu is het zover: de start van een 
nieuw seizoen. Dat roept de vraag op: 
wat geeft ons de inspiratie en de ener-
gie om alle activiteiten weer op te 
pakken? 

Het raakt me als ik kijk naar wat er alle-
maal op de agenda staat. Er komt weer 
zoveel samen. We staan stil bij de vrede 
in de vredesweek. Sint Maarten laat ons 
opnieuw zien wat het betekent om te 
delen. In de Kliederkerk kunnen kinde-
ren, samen met hun ouders of opa’s en 
oma’s, ontdekken dat geloof iets is om 
samen te beleven. Met Allerheiligen en 
Allerzielen nemen we tijd om stil te 
staan bij hen die ons zijn voorgegaan.

Het koor en orkest zullen hun stemmen 
en klanken weer laten horen. Er zijn 
inspirerende filmavonden gepland. Het 
afscheid van onze koster/beheerder 
Ronald van Heijningen, het vertrouwde 
gezicht van de Regenboog. Ook de 
kerktuin vraagt voortdurend om zorg 
en aandacht 

En dit is nog maar een deel van wat ons 
te wachten staat. Wanneer ik dat alle-
maal overdenk, voel ik niet alleen 
verwondering, maar ook dankbaarheid. 
Het is bijzonder wat wij als gemeen-
schap telkens weer samen mogen doen. 
Het roept de vraag op: wat is het dat 
ons steeds opnieuw inspireert?

We vroegen foto’s en korte beschrijvin-
gen te delen van momenten van 
verwondering. Kleine of grote dingen, 
in de natuur, in ontmoeting, een glim-
lach of een geschenk. Juist in die 
momenten proef je iets van de Geest 
die door ons leven waait.

Want de Geest waait niet slechts rond 
Pinksteren. Nee, de Geest is levend en 
werkzaam, het hele jaar door, in elk 
seizoen. Soms zacht en bijna onmerk-
baar, soms krachtig en verrassend. Ieder 
van ons ervaart het op zijn eigen 
manier, maar samen mogen we ons 
daardoor laten aansporen en inspireren.

En zo staan we nu, na een periode van 
rust, met frisse moed aan de drempel 

van een nieuw seizoen vol activiteiten, 
ontmoeting, vreugde, maar ook vol 
bezinning. Een seizoen waarin we 
elkaar mogen dragen en bemoedigen, 
en waarin we opnieuw mogen ervaren 
dat wij niet alleen op weg gaan, maar 
gedragen worden door de Geest van 
God.

Jan Vis 

Cursus Liederen en muziek in 
Advents- en Kersttijd:
Deze cursus biedt een mooie manier om 
via muziek en liederen bewust bezig te 
zijn met Advent. De cursus vindt plaats 
op drie donderdagavonden in de 
Regenboog: 27-11, 11-12, 18-12, steeds 
om 20.00 uur
Mochten deze data u niet uitkomen, 
dan bestaat de mogelijkheid om 
dezelfde cursus te volgen op woensdag-
middagen in Leiden Zuidwest, in kerk-
gebouw  ‘de Pelgrim’ (Apollotoren 2), 
op 26-11, 10-12 en  17-12, steeds om 
13.30 uur, zie p. 7 voor meer informatie.

Opgeven bij ds. Mirjam Buitenwerf 
(liefst uiterlijk 20 november a.s.),  

ds.regenboog@gmail.com,  
tel. 06-40425789.

Kliederkerk 28 september,  
16.00 uur
Na de zomervakantie is er weer Klieder-
kerk voor kinderen (3 tot 10 jaar) en 
hun (groot)ouders. Bij Kliederkerk 
beleef je een Bijbelverhaal met al je 
zintuigen: door te luisteren, kijken en 
zingen, door te knutselen en door 
proefjes en spelletjes te doen. Boven-
dien is het altijd heel gezellig om samen 
met andere kinderen en ouders in de 
Regenboog te zijn.  

Op zondagmiddag 28 september gaan 
we er samen weer een mooie middag 
van maken. We beginnen om 16.00 uur. 
We hopen je dan te zien!

Alvast voor in de agenda:  
Sint Maarten
Dinsdagavond 11 november  
Sint Maarten, 17.30 uur:  
Sint Maarten komt naar de Merenwijk, 
met verhaal, liedjes, Sint Maarten op 
zijn paard en een lampionnenoptocht.

Lampionnenoptocht voor het Sint-Maartensfeest
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Ekklesia Leiden

Zo kan het dus ook. Jubileum Ekklesia Leiden
Zondag 21 september viert Ekklesia Leiden feest, omdat zij  
55 jaar bestaan. Vanaf 12 uur tot 16 uur is iedereen van harte 
welkom in de Hooglandse Kerk. We starten om 12 uur met 
onze gebruikelijke oecumenische liturgie, waarin ds. Owe 
Boersma zal voorgaan. Na de viering wordt u een broodjes-
lunch aangeboden en staat het onderlinge ontmoeten 
centraal. 

Daarna volgt een programma waarbij een rede wordt uitge-
sproken, een film wordt vertoond waarin leden vertellen over 
hun band met de Ekklesia én er zal aandacht zijn voor de vrij-

willigers en hun betrokkenheid. Ook is er gelegenheid met 
elkaar te praten over de toekomst: Zo kan het dus ook!’ Dit 
alles wordt met een drankje afgerond. Nogmaals iedereen is 
van harte welkom met ons mee te vieren.

In september volgen we een serie over duurzaamheid. De 
start zal gehouden worden door studentenpastor Rob van 
Waarde op 14 september over sociale duurzaamheid.  
Op 21 september - dat is de viering van ons jubileum - zal 
Owe Boersma stil staan bij het Sabbatsjaar. Het Sabbatsjaar 
fungeerde in Oud Testamentische tijden als reset van het 
systeem. Het gaf lucht om op adem te komen, voor mensen 
die onder schulden gebukt gingen en voor het land. Welke 
theologische instrumenten hebben kerken van vandaag om in 
deze wereld een Sabbatsjaar te creëren? 
Op 28 september zal Marianne Thieme voorgaan in de serie 
duurzaamheid met als perspectief De aarde als rovershol. 
Jezus haalt in de tempel woedend uit naar de dierenverko-
pers en geldwisselaars die van zijn vadershuis een rovershol 
maken. Hebben wij niet op eenzelfde manier van deze aarde 
een rovershol gemaakt? Wat zijn voor ons de consequenties 
als je dit Bijbelverhaal en de opdracht die daaruit spreekt seri-
eus neemt?

Het idee voor de serie over Duurzaamheid ontstond toen 
Dardan Bastiaan, teamlid bij het Studentenpastoraat op het 
Rapenburg 100, Marianne Thieme hoorde spreken bij een 
gastcollege over Doorleefde Spiritualiteit als onderdeel van 
zijn masterstudie Theologie aan de VU. Dardan ziet verban-
den met de klimaatprotesten waar vanuit onze gemeenschap 
actief aan wordt deelgenomen, ‘onze’ Groentedeler en de 
Veganistische Studentenvereniging die elkaar treft op  
Rapenburg 100. 

Marga Bakker en Irene Slootweg 

“Opvoeden doen we samen”  
is het motto van Buurtgezinnen
In elke buurt zijn gezinnen die tijdelijk 
of structureel wat extra steun kunnen 
gebruiken bij de opvoeding.  

Buurtgezinnen gelooft dat opvoeden 
iets is wat we samen doen. Daarom 
koppelen wij gezinnen die wat steun 
kunnen gebruiken aan een stabiel 
steungezin in de buurt. 
Een opa en oma, tante of oom, of een 
gezin dat wat tijd en liefde wil delen, 
kan voor een kind en ouders een groot 
verschil maken. Als coördinatoren 
ontmoeten wij regelmatig vraaggezin-
nen die het heel fijn vinden om in 
contact te komen met een steungezin 
dat leeft volgens de normen en waar-
den van het christelijk geloof. 

Bent u of ben jij iemand die:
•	 een warm hart heeft voor kinderen;
•	 graag betrokken is bij het leven van 

een gezin in de buurt;
•	 tijd, stabiliteit en een luisterend oor 

kan bieden?
Dan nodigen wij u van harte uit om 
steungezin te worden! U bepaalt zelf 
hoeveel tijd u kunt geven – soms is één 
middag per week al genoeg om ouders 
te ontlasten en een kind een tweede 
thuisgevoel te geven.

Wilt u meer weten over Buurtgezinnen?  
Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl of 
neem contact met ons! Wij komen 
graag met u in contact voor een vrijblij-
vend gesprek.

Annet Mommaas  
annet@buurtgezinnen.nl of  
06 162 400 16

Christien Hoek  
christienhoek@buurtgezinnen.nl  
of 06 235 472 12
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Cantatevesper in de Marekerk en Hooglandse Kerk

Marekerk 26 oktober 
Deze zondag  gaan we luisteren naar 
Bachcantate BWV 109: Ich glaube, lieber 
Herr, hilf meinem Unglauben. Deze 
cantate is geschreven voor de 21ste 
zondag na Trinitatis en wordt voor het 
eerst uitgevoerd op 17 oktober 1723. 
De tekst voor deze zondag komt uit het 
evangelie van Johannes, vs 46 – 54. Een 
leerling verzoekt Jezus bij hem thuis zijn 
zoon te komen genezen. Daarop 
vermaant Jezus hem en zegt dat de 
man niet pas tot het geloof moet 
komen wanneer hij zichtbare tekenen 
of wonderen heeft aanschouwd.  

De man gaat daarop naar huis en treft 
er zijn zoon genezen aan. Het gaat in 
deze tekst om het thema spanning 
tussen geloof en ongeloof en dat wordt 
door Bach zichtbaar gemaakt in het 
openingskoor met de uitroep: Heer, ik 

geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De 
cantate  brengt op allerlei manieren het 
innerlijk conflict van de weifelachtige 
gelovige in beeld.
Marekerk, 26 oktober 17.00u
Uitvoerenden: Pancras Vocale onder 
leiding van Willeke Smits
Instrumentalisten: Camerata Delft
Anne-Marieke Evers: sopraan
Gijsbert Westland: tenor
Voorganger: ds Margreet Klokke
Organist: Willeke Smits 

Hooglandse Kerk 23 november
Vandaag wordt uitgevoerd Bachcantate 
BWV 12,  Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen. Deze cantate is geschreven voor 
zondag Jubilate. De eerste uitvoering 
vindt plaats op 22 april 1714. Het is de 
tweede cantate die Bach componeert 
sinds  zijn aanstelling  tot concertmees-
ter in Weimar. Deze promotie verleent 
men hem om te voorkomen dat hij in 
Halle de post van organist zou aanne-
men. Bach heeft drie cantates voor 
zondag Jubilate gecomponeerd, waar-
van de titels niet echt duiden op een 
jubelstemming. Maar er is wel degelijk 
sprake van een ontwikkeling van lijden 
naar vreugde. We zien dat in de evan-
gelietekst voor deze zondag, nl. Johan-
nes 16, vs 16-23. Daarin verzekert Chris-
tus zijn discipelen dat angst en pijn in 
vreugde zullen verkeren. De tekst is 
duidelijk van hogere kwaliteit dan de in 
Leipzig geschreven teksten en dat komt 
omdat ze van de hand zijn van de libret-
tist Salomon Franck, die theologisch 
zeer onderlegd is en poëtisch begaafd.
Hooglandse Kerk, 23 november, 17.00 u
Uitvoerenden: Kamerkoor Collegium 
Musicum onder leiding van Gerrit Maas
Voorganger: ds Ton Jacobs
Organist: Willeke Smits

STADS STILTE CIRKEL zaterdag  
25 oktober
Binnenkort is het Landelijke Dag van de 
Stilte. De dag ervoor - zaterdag 25 okto-
ber  - maken we weer een Stads Stilte 
Cirkel. Hierbij lopen we in stilte naar 
plaatsen van stilte in Leiden, o.a. 
kerken. Op deze plaatsen zitten we 15 
minuten in stilte. Daarna lopen we naar 
de volgende plaats. Op uw voorkeurs-
tijdstip bent u op de stilteplaats van uw 
keuze welkom. Daar vertellen we kort 
wat u kunt verwachten. Uw deelname 
aan de hele route wordt gewaardeerd. 

Ter afsluiting van de route is er voor wie 
dat wil koffie / thee en het delen van 
ervaringen. Info vanaf oktober op de 
website van Diaconaal Centrum  
De Bakkerij: debakkerijleiden.nl/nieuws.

Ds. Margreet Klokke

Ds. Ton Jacobs
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Colofon
Leids Kerkblad
Is een uitgave van de  
Protestantse gemeente te Leiden
Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden 
T: 071-5764145 
E: redactie@protestantsegemeenteleiden.nl

De PgL en de Diaconie PgL zijn 
aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instellingen. 
Uitgebreide informatie  
op de website:  

www.protestantsegemeenteleiden.nl/anbi
Redactie
Harmy Jansen redactie/communicatie
Bas van Emmerik, eindredactie
Gerard Daalhuisen, hoofdredacteur
Ronald Hartsuiker, algemeen
Het volgende nummer  
verschijnt op 27 november. De kopij moet uiterlijk op 
dinsdag 11 november om 12.00 uur zijn ingeleverd.
Collectebonnen
www.protestantsegemeenteleiden.nl/webwinkel
E: info@kerkelijkbureauleiden.nl
Advertentieredactie
info@kerkelijkbureauleiden.nl
Vormgeving
Chris Driessen Desktopping - cdtp@ziggo.nl
Druk
De Bink - Leiden
Wijkgemeente Zuid West - De Pelgrim
Predikant: ds. Mirjam Buitenwerf, 06-40425789
E: buitenwerf.pglzw@gmail.com
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl
Scriba: Trieneke van Berkum 
E: scriba-pgleidenzuidwest@hotmail.com
Info: https://leidenzuidwest.protestantsekerk.net
Kerkelijk centrum: De Verdieping 
Stevensbloem 269, 2331 JD
De Verbinding - Vredeskerk
Predikant: ds. René Venema, 06-81456079
E: ds@renevenema.nl 
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl
Scriba: Lodewijk de Jonge  
E: scriba@deverbindingleiden.nl 
Info: www.deverbindingleiden.nl
Wijkcentrum De Wijkplaats:  
Topaaslaan 23, 2332 JC, 071-7851276
Marekerkgemeente - Marekerk
Predikant: ds. Ton Jacobs, 071-8870207
E: jacobs@marekerk.nl 
Scriba: E: marekerk@gmail.com
Info: www.marekerk.nl
Wijkgemeente Hooglandse Kerk - Hooglandse Kerk
Predikant: ds. Margreet Klokke, 06-48228505 
E: klokke@hooglandsekerk.nu
Scriba: Rutger van Soeren 
E: scriba@hooglandsekerk.nu 
Info: www.hooglandsekerk.nu
Merenwijk - De Regenboog
Predikant: ds. Mirjam Buitenwerf, 06-40425789 
E: ds.regenboog@gmail.com 
Scriba: Anja Rijken 
E: scriba-wkr@kcregenboog.nl
Info: www.deregenboogmerenwijk.nl 
Diaconie - De Bakkerij
Coördinator: ds. Judith van den Berg-Meelis  
E: info@debakkerijleiden.nl 
Info: www.debakkerijleiden.nl 
Ekklesia Leiden
Pastor: ds. Owe Boersma, 06-30559980
E: o.boersma@ekklesialeiden.nl
Secretariaat: Rapenburg 100, 2311 GA Leiden 
E: info@ekklesialeiden.nl  
Info: www.ekklesialeiden.nl 
Jong-PgL
Jeugdwerker: Ilse Visser, 06-57482040 
E: jong@pg-leiden.nl
Ouderenpastoraat PgL
Pastor: Jorine de Klerk, 06-38709440 
E: pastorjorinedeklerk@pg-leiden.nl
Algemene Kerkenraad en  
College van Kerkrentmeesters
Secretariaat: Van Vollenhovenkade 22  
2313 GG Leiden 


